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Bijeenkomsten 
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3e woensdag 18.00 uur Taphap 
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Bij verhindering voor de vergadering Altijd bij de secretaris afmelden. 
Bij verhindering voor de taphap Altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij Gasterije  
De Heereboer afmelden. 
Voor de 5e woensdag Altijd opgave bij Gasterije De Heereboer tussen 
12.00 en 17.00 uur. 



Pres(s)praat december 2005. 
 
 
Het is inmiddels 11 december, de dag waarop we afscheid hebben 
moeten nemen van een gewaardeerd lid van onze club Dick de Bruin. 
Het was fijn dat zo velen hierbij aanwezig waren, ook om  daarmee in het 
bijzonder Nel en de kinderen tot steun te zijn. Verderop staat de tekst 
van de namens onze club door mij uitgesproken afscheidswoorden. 
Bijzonder was ook de aanwezigheid van een aantal leden van andere 
Lionsclubs, waarmee Dick in zijn lange periode van actieve inzet veel 
heeft samengewerkt, ook op districts- en landelijk niveau. 
Laten we hopen en helpen dat Nel de komende periode de kracht vindt 
om het grote verlies van haar Dick een zodanige plek te geven dat zij 
ook zonder hem verder kan. 
  
Prins Bernhard. 
Op 11 december 2005 is ook het lichaam van onze overleden Prins 
bijgezet in de familiegrafkelder in Delft. Prins Bernhard was betrokken bij 
het werk van de Lions en heeft bij zijn leven de titel Ere-gouverneur 
ontvangen. In hem verliest ons land een markante persoonlijkheid, die 
naar nu toch wel is gebleken opvallend populair is en gerespecteerd 
wordt onder brede delen van onze bevolking.    
 
 
In de vorige bijeenkomst heeft  Jos Niessink met behulp van een 
powerpoint presentatie inzicht verschaft in zijn persoon, zijn werk, woon- 
en familiesituatie. Uiteraard heeft Jos ter afsluiting hiervan informatie 
gegeven over zijn functie als kandidaat- notaris en is hij gedoken in een 
aantal concrete onderwerpen op het terrein van personen- en 
familierecht en het erfrecht. Na afloop werd in de vergadering de 
suggestie gedaan om in onze bijeenkomsten eens wat vaker stil te staan 
bij de persoonlijke ontwikkelingen in het leven van onze  leden. Nu horen 
we hiervan slechts bij het aantreden van iemand als nieuw lid. Dit 
onderwerp zal in het bestuur worden besproken. Wel herinner ik me een 
soort interview onder de leden met behulp van standaard-vragen. Een 
aantal van deze interviews heb ik in het verleden ook zelf afgenomen. 
Als voor  een dergelijk systeem wordt gekozen dan is het ook goed 
mogelijk om de vraagstelling meer in de gewenste richting te buigen, 
zodat ook op deze wijze relevante informatie-uitwisseling tussen de 
leden kan plaatsvinden. 
 



/December is een 
feestmaand en volgens 
velen ook een periode van 
bezinning, familiecontacten 
en andere zaken waarvoor 
in deze hectische tijd niet 
altijd gelegenheid  is. 
Toch is het goed om zo af 
en toe wat reflectie te 
plegen, want er is in dit jaar 
2004 weer een heleboel 
gebeurt. Als we spreken 
over het welzijn van 

mensen dan blijkt dat men in het algemeen in de privé-situatie de markt 
van welzijn en geluk nog wel positief beoordeeld, maar dat de 
beoordeling van het welzijn in het publieke domein een negatieve 
tendens heeft. De samenleving verhardt en er is sprake van allerlei 
gevoelens van onveiligheid.  
Iedereen in onze samenleving zal het jaar 2005 moeten aangrijpen om 
op welke wijze dan ook een steentje bij te dragen aan een betere en 
veilige samenleving gebaseerd op gedeelde waarden en normen. Het 
behoeft geen betoog dat dit in Lionskringen niet tegen dovemansoren is 
gezegd. Dat zullen we ook in 2005 weer kunnen laten zien. 
Graag wens ik jullie allen hele fijne feestdagen toe, een goede 
jaarwisseling  en voor iedereen een fantastisch en gezond 2005!    
 
Met Lionsgroet 
Koos Kuiper. 
 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM  



/ 

 
Dick de Bruin  

 
 
 
Onderstaand de woorden die de president sprak tijdens de 
crematieplechtigheid van onze Lionsvriend Dick de Bruin. 
 
Op maandag 6 december 2005 is een einde gekomen aan het leven van 
Lionslid Dick de Bruin. In mijn functie van President van de Lionsclub 
Doetinchem sta ik op dit moment met u stil bij het leven van Dick de 
Bruin, toegespitst op zijn actieve periode als enthousiast lid van de 
Lionsclub. 
Dick is in l974 lid geworden van de Lionsclub. Van meet af aan heeft hij 
zich een betrokken en actief lid getoond. Hij beschouwde het 
lidmaatschap als een voorrecht. Inspirerend vond hij de internationale 
dimensie van de Lions-organisatie met wereldwijd meer dan 1 miljoen 
leden. Als geen ander begreep Dick – en droeg dit ook uit – dat een 
Lionsclub geen broederschap of religieuze organisatie is, maar een 
groep mensen omvat die hun ervaring, kennis en kunde op een prettige 
en nuttige manier dienstbaar willen maken, aan hen die dit nodig hebben 
in onze samenleving. 



Dick is President geweest in het jaar l978-l979, hij was secretaris van 
1990-1994, en fungeerde als zone-voorzitter in het clubjaar l985-86. 
Daarnaast heeft hij 10 jaar lang zorg gedragen voor het verschijnen van 
ons clubbulletin. Hij was youth exchange chairman in het district BZ in de 
periode l991-l994, en ontving hiervoor een Melvin Jones Fellow in l996. 
Wat ons als Lions het meeste zal bijblijven is toch wel zijn tomeloze inzet 
voor de organisatie van de internationale jeugduitwisselingen. Via 
landelijke bestuurs- en overlegstructuren en met name in de periode na 
zijn pensionering als makelaar heeft Dick ontzettend veel tijd en energie 
gestoken in die uitwisselingen. Hij vond deze belangrijk en nuttig voor de 
jeugd en met name voor die jeugd die anders vaak niet tot het opdoen 
van internationale ervaringen zou komen. In de gesprekken die ik 
hierover de laatste tijd met Dick heb gevoerd was de “we serve” 
gedachte  vaak een thema, naast zijn standpunt dat een 
Lionslidmaatschap geen vrijblijvende kwestie is,  maar zeker ook 
verplichtingen met zich meebrengt op basis van onderlinge solidariteit. 
Ik heb  Dick leren kennen als een zelfbewuste man, die met een zekere 
stelligheid – en soms een beetje knorrig - voor zijn mening kon uitkomen 
en daardoor zeker ook in z’n leven best wel eens in  conflictsituaties is 
beland. Hij was echter wel iemand die daarbij in was voor goede 
oplossingen zonder rancune te voelen. 
Daarnaast was Dick een optimist, ook tijdens zijn ziekteperiode, waarin 
hij erg afhankelijk was van  de medische wereld. 
Dick was erg gesteld op zijn Nel en hij had grote waardering voor haar 
steun en volharding in zijn ziekteperiode . Over zijn kinderen  sprak hij 
met mij vol trots. Nel heeft een hele moeilijke en intensieve periode 
achter zich, waarin heel veel van haar is gevraagd. Met haar inzet aan 
Dicks zijde is nog lang veel mogelijk voor hem gebleken en daar moeten 
we dankbaar voor zijn. Ik hoop dat Nel ook in de toekomst in onze kring 
aanwezig zal zijn bij de geëigende gelegenheden. 
De Lionsclub Doetinchem is er trots op een lid als Dick de Bruin in haar 
midden te hebben gehad. 
Wij allen wensen Nel en de kinderen veel kracht toe dit verlies te dragen! 
 
Koos Kuiper/president. 
 
 

 
 
 
 
 



Verslag bijeenkomst 1 december 2004 
 
Even na de klok van 20.00 uur kan de president niet minder dan 37 
leden welkom heten, hetgeen een attendance oplevert van niet minder 
dan 88%! (Weliswaar uitgaande van 42 leden, dus de chronisch zieken 
niet meegerekend, maar toch…) 
Hij geeft allereerst het woord aan Jos Niesink, die zich zelf aan de club 
voorstelt. (zie elders in dit bulletin) 
Na de pauze komen in het huishoudelijk gedeelte de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

• Harrij Mathijsen krijgt het chevron 
behorende bij het 15-jarig 
lidmaatschap. Bij zijn dankwoord 
daarvoor wijst hij op het voorrecht 
lid van onze club te mogen zijn. 
Alhoewel hij beperkt is in zijn 
mogelijkheid bijeenkomsten te 
bezoeken geniet hij van het samen 
de service-gedachte uit te voeren 
en waardeert hij de gezelligheid 
die de club kenmerkt. 

• Er zijn weinig ingekomen stukken: een nieuwsbrief van het 
kabinet, een mededeling over de jeugduitwisseling, een 
opsomming van nader te organiseren bijeenkomsten voor 
functionarissen en het clubblad van de Liemers. 

• Han Meibergen heeft de wijzigingen in het smoelenboek 
verzorgd. Voor de vele tijd en energie die hij daarin heeft 
gestoken wordt hij met een hartelijk applaus beloond. 

• De activiteitencommissie deelt mee dat op 8 januari 2005 de 
nieuwjaarsbijeenkomst zal worden gehouden. Aan het eind van 
de week komt de uitnodiging per post of e-mail bij de leden. 

• Bij de ledenzorg krijgen de zieken aandacht. Er wordt een 
oproep gedaan om op enigerlei wijze een blijk van medeleven 
naar betrokkenen te doen uitgaan. 

• Bert Lamers wijst op het Kerstconcert van het UMK, mede een 
uitvloeisel van onze actie 040404. Naar aanleiding hiervan deelt 
Chris Geurink mee dat onze club uitvoerig in het jaarverslag van 
de Moeder Teresa Stichting wordt genoemd. Henk Drost meldt 
dat begin volgend jaar een vertegenwoordigster van Jamatoel 
verantwoording komt afleggen en kan alvast meedelen dat de 
gelden goed aangekomen en besteed zijn. 



• Marnix Jansen Venneboer en de secretaris hebben het 
clubarchief opgehaald bij Dick de Bruin en inmiddels 
opgeschoond. Helaas is het clubcharter daarbij niet 
aangetroffen. Vanaf nu zullen in het bulletin enkele keren 
saillante gebeurtenissen uit de vroege clubhistorie worden 
vermeld. 

• In de rondvraag komen de volgende zaken aan de orde: 
1 Er bestaat bijna algemene onvrede over het verdwijnen van het 

ledenboek. De secretaris zal hierover een protestbrief schrijven 
naar 110 BZ. 

2 Naar aanleiding van het verslag van de vorige bijeenkomst wordt 
gevraagd of het mogelijk is om bij externe sprekers de vergadering 
voor te bereiden. Na enige discussie komt naar voren dat het 
misschien niet zo geslaagd is om personen uit te nodigen die uit 
hoofde van hun (publieke) functie niet al te veel kunnen zeggen. 

3 De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om tot een roll call over te 
gaan. Voor nieuwe leden is het genmakkelijker alle leden snel te 
leren kennen en wellicht kan het voor de oudere leden ook geen 
kwaad. Het bestuur zal zich hierover beraden. Wel wordt 
opgemerkt dat het smoelenboek de kennismaking ook zeer kan 
versnellen. 

4 Ruud Wink maakt zich zorgen over de voortgang van het Borghuis. 
Na 3 jaar verschijnen er nog steeds rode cijfers. Wij zullen als club 
tenminste 1x per jaar het Borghuis bezoeken. Komend jaar zal dat 
niet met de nieuwjaarsbijeenkomst zijn, maar met de taphap met 
dames op 30 maart 2005. 

5 BartJaap dankt voor de hartversterking die hij van de club heeft 
gekregen na zijn operatie en wijst op een prijsvraag in het 
komende bulletin, die niet eenvoudig zal zijn en voor Chris Geurink 
waarschijnlijk te moeilijk. BJ looft zelfs een prijs uit … 

6 Jan Kruit doet verslag van zijn bezoek aan LC De Graafschap. Het 
is een rommelige doch gezellige club. De president ervan staat 
voor een bijna onmogelijke opgave om enige orde te houden. De 
attributen die de club bij de oprichting heeft gekregen zijn helaas 
van de aardbodem verdwenen. 



 
Tailtwister Chris krijgt het woord en speelt op het laatste punt in. Hij stelt 
voor om kostenloos Theo Kamps, Wim Frommé en Harrij Mathijsen voor 
een jaar uit te lenen aan LC De Graafschap. De club gaat daarmee 
beschikken over intellectuele suprematie en fysiek overwicht waardoor 
orde op de rommelige zaken kan worden gesteld. 
Ook pleit hij voor het weer invoeren van de levensverhalen. Daarbij is hij 
vooral geïnteresseerd in de persoonlijke omstandigheden. Geen 
zakelijke verhalen maar veeleer de mens achter de Lion. 
Tenslotte steekt hij Harrij Mathijsen nog een uitgebreide veer in ’t gat, 
daarbij niet nalatend mee te delen hoe zij zelf destijds de strakke manier 
van leiding geven tijdens diens presidentschap om zeep wist te helpen. 
 
Vervolgens sluit president Koos de vergadering, waarna vrijwel direct 
aansluitend het bericht binnenkomt dat onze Ere-Gouverneur Prins 
Bernhard overleden is. 
 
De secretaris. 

 
 
 
 

Respect 
 

Tijdens een wandeling door het 
Jordaanse Aqaba ontdekte Gus 
een tas die zij wilde kopen voor 
een vriendin. In mijn ogen een 
exemplaar van Franse snit en 
dus zonder Arabische 
kenmerken. Kennelijk geen 
valide argument en dus de 

winkel in. Nadat de koop snel gesloten was, raakten wij in gesprek met 
de bejaarde eigenaar. Toen hij hoorde dat wij uit Nederland kwamen liet 
hij ons een dik plakboek zien waarin diverse Nederlandse 
krantenartikelen gewijd waren aan zijn bezoek aan ons land. Hij was hier 
in de vijftiger jaren naartoe gekomen om de film Lawrence of Arabia te 
promoten. In die film trad hij op als stand-in voor Omar Sharif bij de 
spectaculaire opnamen in de woestijn Wadi Rum. Hij was nu eenmaal 
een goed ruiter geweest. Kort daarvoor hadden wij een jeep-safari 
gemaakt in die woestijn en daar een nacht doorgebracht in een 
bedoeïenentent en zijn verhaal sprak ons dan ook erg aan. Hij nodigde 
ons uit later op de dag terug te komen om een foto te maken van hem en 



Gus in traditionele kledij. Met zijn arm om Gus heengeslagen leverde dat 
een aardige vakantiekiek op. 
Ten afscheid bedankte ik hem en gaf hem een hand. Toen Gus dat ook 
wilde doen maakte hij een flitsende beweging waardoor Gus niet zijn 
hand maar zijn arm aanraakte. Hij legde uit dat dat niet beledigend 
bedoeld was, maar dat zijn geloof hem niet toestond een onbedekte 
vrouwenhuid aan te raken. Hij vroeg ons daar begrip voor op te brengen 
en dit te respecteren. Hetgeen ons geen enkele moeite kostte. Het was 
een bijzondere ervaring om op deze manier kennis te maken met een 
aspect van de 
(orthodoxe) 
islamitische cultuur.   
Ik moest aan dit 
moment terugdenken 
toen in de roerige 
novembermaand 
minister Verdonk 
geen hand kreeg van 
een orthodoxe imam. 
Dat voorval heeft een 
hoop (vaak 
ongenuanceerde) 
commotie 
veroorzaakt. De 
kranten hebben er 
vol van gestaan, 
meestal met een 
negatieve ondertoon. 
Ook de minister wist 
zich zichtbaar geen 
raad met de situatie 
en reageerde pissig. 
Dat had kunnen 
worden voorkomen 
als zij zich meer had 
verdiept in de 
gebruiken die binnen de islam worden gehanteerd. Hoogleraar 
koranwetenschappen Leemhuis van de RU Groningen zegt daarover: “In 
de overlevering van de profeet Mohammed heeft deze ooit gezegd dat 
het beter is dat er een pen door je hoofd gaat dan een vrouw aan te 
raken” en “Sommige moslims zijn echte letterknechten en zien het als 
een absoluut verbod om anderen dan hun vrouw te beroeren. De meeste 
moslims interpreteren het ruimer.”  



Dat Verdonk zich ongemakkelijk met de situatie voelde bleek even later, 
toen zij weliswaar met een glimlach, maar niettemin als een dragonder, 
hangend over het spreekgestoelte, het gezelschap toebeet dat zij 
volgend jaar weer terug wilde komen maar dat er dan in het Nederlands 
gecommuniceerd diende worden. 
Zonder nu op alle mogelijke kanten van deze zaak in te gaan viel mij op 
dat er in deze situatie sprake was van weinig respect. Respect is een 
woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt zonder dat duidelijk is wat er 
mee wordt bedoeld. In een woordenboek lees ik als omschrijving voor 
respect: eerbied. En bij eerbied lees ik dan weer: gevoel van 
bewondering, verering, hoogachting en ontzag. Het is nogal passief en 
verwarrend. Daar kom je natuurlijk in de praktijkniet veel verder mee. Als 
ik de opvatting van de Jordanese stand-in respecteer betekent dat niet 
dat ik zijn opvatting bewonder, vereer of hoogacht. Ik denk daar nu 
eenmaal heel anders over. Ook de omschrijving van het werkwoord 
respecteren is onduidelijk. Enerzijds wordt aangegeven “achten, 
eerbiedigen en eren”, anderzijds wordt genoemd “ontzien, ongemoeid 
laten”. Veel duidelijker in mijn ogen is dan ook de omschrijving van het 
begrip respect die ik jaren geleden ergens tegenkwam: “Respect is het 
accepteren van de mening van iemand anders, zonder dat je het er zelf 
mee eens hoeft te zijn.” Een erg praktische omschrijving waar je heel 
concreet  mee om kunt gaan. Al is het maar om zelf na te gaan hoe 
moeilijk het is om iets of iemand echt te respecteren. Veel conflicten 
vloeien voort uit het niet accepteren van opvattingen. Dat leidt dan niet 
tot dispuut, maar tot strijd. Energie wordt negatief verspeeld. Acceptatie 
daarentegen geeft volop ruimte om je positief op een meningsverschil te 
richten,de echte dialoog. Om vervolgens welke uitkomst daarvan dan 
ook te accepteren. 
In zijn interessante boek “Power vs Force, The hidden determinants of 
human behavior”  geeft David Hawkins het verschil aan tussen beide 
begrippen. Kort gezegd: Force roept altijd tegenkracht op en is daarom 
beperkt. Force zoekt altijd ook rechtvaardiging op en richt zich tegen iets, 
polariseert. (Terwijl ik dit schrijf moet ik ineens aan onze 
gemeentepolitiek denken. Veel macht maar weinig kracht, en dat zal de 
komende jaren ook nog wel zo blijven.) Power daarentegen verlangt 
niets, geeft energie en kracht, verenigt en ondersteunt. Kortom, Force 
separeert en forceert, Power integreert en respecteert.  
 
Wij denken met veel plezier terug aan onze Jordanese pseudo-filmheld. 
Minister Verdonk waarschijnlijk niet aan de Tilburgse imam. Het verschil? 
Een kwestie van respect! 
 
HB. 



 
 
Smoelenboek 

 
Han Meibergen heeft weer voor een nieuwe uitgave gezorgd van ons 
smoelenboek. Voor een groot deel heeft hij daarbij gebruik gemaakt van 
Lolas. Maar Lolas is alleen betrouwbaar als eventuele wijzigingen in de 
ledengegevens aan de secretaris worden doorgegeven. Hij is de enige 
die toegang heeft tot het bewerken van deze gegevens. Wil je er zeker 
van zijn dat jouw gegevens in Lolas kloppen, geef dan alle mutaties zo 
snel mogelijk door. 
 
Je kunt in ieder geval alvast de volgende wijzigingen in het smoelenboek 
aanbrengen: het e-mailadres van Theo Soontiëns is: 
theosoontiens@tiscali.nl . Daarnaast is Tom Jacobs niet op 21 maar op 
20 maart jarig. Hij ziet er dus jonger uit dan hij in werkelijkheid is. 
 
Het belschema uit het smoelenboek heeft helaas na het overlijden van 
Dick de Bruin niet optimaal gewerkt. Eerst 1½ dag na het overlijden 
hoorde ik bij toeval dat er iemand was overleden. Toen duidelijk was dat 
het om Dick ging is het belschema alsnog in werking gezet. Daarom 
graag aandacht voor dat schema. Het is van belang dat de secretaris 
direct op de hoogte wordt gesteld van een gebeurtenis. Die zal dan 
volgens de instructie uit het smoelenboek ervoor zorgen dat alle leden 
op de hoogte worden gesteld. Als iemand lukraak een aantal leden gaat 
bellen lukt dat natuurlijk niet meer. Ik hoop dat bij een volgende 
gelegenheid de gemaakte afspraak wordt aangehouden. Zorg er dan wel 
voor dat het smoelenboek van de laatste aanvullingen wordt voorzien. 
 
De secretaris 
 

Uit het archief (1) 
 
In de komende bulletins zullen memorabele momenten uit de 
geschiedenis van onze club worden vermeld. Dat is mogelijk omdat 
onlangs het archief van onze club door Marnix Jansen Venneboer en 
Henk Breuker is “ opgeschoond” waarbij ook diverse interessante 
wetenswaardigheden kwamen bovendrijven. 
 
Vorig jaar was de 200ste uitgave van het bulletin een terugblik op de 
geschiedenis van ons clubblad. Wat wij toen niet wisten was dat het 
eerste bulletin zeker niet het eerste clubblad was. In het archief vonden 



wij een uitgave van “Het Doetinchems Leeuwtje” uit januari 1960. Een 
gestencilde uitgave van wel 20 pagina’s waaronder een 5-tal (veelal met 
de hand geschreven) advertenties. 
 
Boeiend is daarin de vermelding van de eerste stappen van onze club in 
de Lionswereld zoals opgeschreven in genoemd blad: 
 
Van ’t begin tot nu 

Kort overzicht van de gang van zaken in de lionsclub Doetinchem, vanaf de datum 
van oprichting tot 6 november 1959. 
 

8 april 1959: 
bijeenkomst van diverse genodigden met een viertal leden van de club Arnhem, 
t.w. de lions Harmsen, Ten Haaf, Keiser en Garsen in hotel de Graafschap te 
Doetinchem om tot oprichting van een lions-club in Doetinchem te geraken. 
 
24 april 1959: 
Oprichtingsvergadering in hotel de Graafschap te Doetinchem. Als voorlopig 
bestuur worden de volgende leden gekozen: 
President: F.A. Bruininkweerd te Doetinchem 
Secretaris: J. Keiser  te Doetinchem 
Penningmeester:A. v.d. Steeg te Doetinchem 
Lion Tamer: J. Timp te Doetinchem 
Tail Twister: H. C. Troost te Doetinchem. 
 
Er worden vervolgens diverse bijeenkomsten gehouden op diverse data, nadat 
in de oprichtingsvergadering is vastgesteld dat de 1e vrijdag van elke maand 
een avondbijeenkomst zal worden gehouden en  de 3e dinsdag van de maand 
een lunch. De eerste dinsdagen wordt de lunch des namiddags om 5 uur 
begonnen. Op een later tijdstip wordt dit zodanig gewijzigd dat de lunch om 12 



uur begint en om 13 uur eindigt. De avondbijeenkomsten op de eerste vrijdagen 
van de maand beginnen om 20.00 uur. 
 
De besprekingen op de vergaderingen van de vrijdagen bepalen zich in 
hoofdzaak tot het vaststellen van de te houden charternight en het opstellen 
van een plan voor die avond. 
Verder worden de besprekingen van de diverse avondvergaderingen beheerst 
door oriënterende gesprekken om zowel van voorlopig bestuur als leden een 
inzicht te krijgen in de organisatie van de lions-club Doetinchem aan de hand 
van de richtlijnen die hiervoor door lions international zijn opgesteld. 
Als streefdatum van de te houden charter-night wordt voorlopig zaterdag 3 
oktober vastgesteld in hotel de Graafschap te Doetinchem, welke datum later 
wordt uitgesteld. 
Op 30 juni 1959 wordt het charter uit Chicago ontvangen. 
Op 6 november treedt het voorlopig bestuur in zijn geheel af en wordt een 
definitief bestuur gekozen in de vorm zoals die in de ledenlijst in dit blaadje is 
opgenomen. 
 
Naschrift van de redacteur: 
 
De secretaris heeft in zijn opsomming niet opgenomen dat één van de 
belangrijkste evenementen van onze club tot nu toe is: de jachtpartij op 3 
november 1959. 
Op uitnodiging van de huidige president, die een prachtig jachtterrein in 
Vilsteren heeft, zijn wij daar de gehele dag op jacht geweest: de meesten als 
drijver. 
Het wat een prachtige dag, omdat: 
a het weer fantastisch was, 
b lion Jansen de zaak op een boven alle lof verheven wijze had georganiseerd, 
c de stemming heel goed was, 
d  het geheel zich afspeelde in een fraaie omgeving 
e de dag-sluiting in Avenarius, Ruurlo een waardige bekroning van deze dag 

was. 
 

    Opmerkelijk in de eerste clubblad is ook een opmerking van de penningmeester: 
 
De op 20 februari a.s. te houden charternight zal mogelijk trachten een aanslag te doen op onze 
kas, doch een eventueel deficit zal dan via een omslag of plaatsing van renteloze aandeeltjes 
weggewerkt dienen te worden om met een schone lei als gecharterde club verder te kunnen 
werken. 
Als de 15-mans club zich gaat uitbreiden, hetgeen zeker in de bedoeling en de       
verwachting ligt, zal dit ook onze financiële positie ten goede komen, al mogen 
wij ons niet verhelen dat de contributie ad f. 40,= per jaar toch wel aan de 



krappe kant zal blijken te zijn. Edoch, komt tijd, komt raad en daarom 
momenteel geen verdere bespiegelingen. 
 
Uit het programma noemen wij nog enkele interessante 
bijeenkomsten. 
 
Januari 29  ladiesnight. Foto-voordracht en tentoonstelling door Lion 

Keiser. 
April 1:  voordracht Ir Benoit over de Baakse overlaat 
April 19: lunch met dames. Causerie over zelfbediening, aansluitend 

bezichtiging van een zelfbedieningszaak. 
 
Aantekening: Hij die verhinderd is, moet bericht geven aan lion Timp. Niet-
nakoming hiervan wordt beboet met één gulden. 
 
 
Tot slot van deze eerste “Uit het archief” bijdrage een opmerking uit 
de rubriek personalia zoals die vanaf het begin verscheen: 
 
Lion Heezen – vader 
 
Lion Heezen deelde aan de club-leden mede, dat hij op 20-12-59 vader 
geworden is van (zijn eerste) dochter. 
Wij wensen ook van deze plaats zijn vrouw en hem hiermee van harte geluk. 
Met de gedachte dat Lion Heezen vader is, zullen wij ons slechts op langere 
termijn vertrouwd weten te maken. 
 
H.B. 

 
 

Jos Niesink stelt zich voor. 
 
In de decemberbijeenkomst 
hield Jos Niesink een 
presentatie waarin hij niet 
alleen iets over zichzelf 
vertelde, maar ook uitgebreid 
inging op zijn werkzaamheden 
als kandidaat-notaris. 
 
Lion Jos stamt uit een oud 
boerengeslacht dat terug gaat 
tot de 15e eeuw. De roots van 



de familie liggen in het voormalige goed Nijsinck onder Hengelo (G) en 
niet uitgesloten kan worden dat de familie tot de oudste stammen van 
Nederland behoort. 
Hoe dan ook, Jos is in ieder geval van jongere datum. Hij werd geboren 
op 26 april 1950 in Keijenborg. Stamt daarbij uit een goed katholiek 
bolwerk, gelet het feit dat zijn vader uit een gezin van 7 kinderen stamt 
waarvan een broer pastoor is geworden en twee zussen nonnen. Zelf is 
Jos het tweede kind uit een gezin van zes kinderen. 
Jos’ vader had een boerderij en dat betekende dat Jos thuis met grote 
regelmaat de handen uit de mouwen moest steken. Hetgeen hij met veel 
plezier deed, ook al betekende dat, dat er geen tijd was om op vakantie 
te gaan. 
Na de lagere school in Keijenborg en de middelbare school in 
Doetinchem ging Jos werken als rijksambtenaar bij de Inspectie der 
registratie en Successie in Zutphen. Enigszins bevreesd voor een 
mogelijke definitieve detachering in Amsterdam werd hij in 1973 notarieel 
medewerking bij Theo Kamps. Reden daarvoor was wellicht ook dat hij 
een jaar eerder Mieke ontmoette die toen als verpleegkundige in het 
Radboudziekenhuis werkte. 
Na hun huwelijk in 1974 zijn zij in Gaanderen gaan wonen, waar zij een 
baan vond als wijkverpleegkundige, hetgeen zij, nu de kinderen het huis 
uit zijn, weer part-time is gaan doen. 
De drie kinderen wonen inmiddels allemaal in Nijmegen en hebben daar 
alledrie een juridische (af)studeerrichting gevolgd. (Hoe echt een 
familieband kan zijn blijkt wel uit het feit dat zij op enig moment gedrieën 
in eenzelfde huis woonden. Na een tussenstop in de Doetinchemse 
Bonifaciusstraat hebben zij nu een domicilie gevonden in een prachtige 



boerderij in het buitengebied van Zelhem. 
Jos leest graag, maar door zijn drukke werkzaamheden is dat beperkt tot 
vakliteratuur en dagbladen, dus echt lezen doet hij eigenlijk niet (meer). 
Wandelen echter wel, waarbij vooral tochten in de bergen een favoriete 
aangelegenheid is. Al lopend van hotel naar hotel volop genietend van 
de prachtige natuur. Daarnaast is hij een hartstochtelijk hardloper. Twee 
keer in de week traint hij bij het Doetinchemse Argo. Een vage prent laat 
ons geloven dat Jos metterdaad o.a. de Nijmeegse 7evenheuvelenloop 
heeft gelopen, toch een afstand van 15 kilometer. 
 
Mede op advies van Theo Kamps is hij notarieel recht gaan studeren, 
een studie die hij enige jaren geleden met succes heeft afgerond. Een 
mooie prestatie om dat naast je werkkring te doen. Nu is Jos kandidaat-
notaris bij het kantoor van Weeghel Doppenberg Kamps notarissen hier 
ter stede. 
 
Jos heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het onroerend goed recht. Hij 
houdt zich daarbij vooral bezig met projectontwikkeling en daarbij in het 
bijzonder de advisering naar projectontwikkelaars op het terrein van de 
omzet- en overdrachtsbelasting. Dat hij dat met de nodige toewijding 
doet bleek uit de talloze voorbeelden die in snel tempo op het scherm 
verschenen. Om slechts 1 voorbeeld te noemen: Stel iemand koopt een 
stuk grond met een oud pand erop om dat vervolgens te slopen voor 
nieuwbouw. Een koopsom van € 1.000.000 brengt een niet verrekenbare 

overdrachtsbelasting 
van € 60.000 met zich 
mee. Beter is het om het 
oude pand eerst te laten 
slopen. De koopsom 
blijft dan wel € 1.000.000 
en de BTW bedraagt 
dan € 190.000, maar er 
is dan wel vrijstelling van 
overdrachtsbelasting en 
bovendien is de BTW 
verrekenbaar. Een 
(duur?) betaald bezoek 
aan Jos kan dus een 
hoop winst opleveren.  

 
Was dit voorbeeld nog redelijk simpel te volgen, ingewikkelder werd hij 
bij zijn verhaal over de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht. Voor 
hem boeiende materie, voor de meeste lions waarschijnlijk een ver van 



mijn bed show. Maar toch is het handig om te weten dat je moet uitkijken 
als je van plan bent te scheiden en zeker de adviezen van Jos moet 
opvolgen “want anders profiteert de echtgenote mee in de 
waardestijging”. In een voorbeeld laat Jos zien dat het anders wel kan 
voorkomen dat de vrouw 5x zoveel ontvangt als nodig is. Jos advies is 

dan ook om problemen bij 
scheiding te voorkomen, mijn 
idee is dat je je beter wel 10 
keer moet bedenken voordat je 
gaat scheiden. Ook al wordt dat 
laatste steeds gemakkelijker 
door de “flitsscheiding”. 
Gewoon je huwelijk omzetten in 
een geregistreerd partnerschap 
door een akte op te laten 
stellen bij een ambtenaar van 
de Burgerlijke stand en dat 
vervolgens te laten ontbinden 
middels een notariële akte. 
Geen rechter komt er aan te 
pas. 

 
Een ander, voor de meeste wellicht onbekend, begrip is de zgn. Estate 
Planning: een planning van de nalatenschap in de breedste zin van het 
woord. Het gaat er daarbij om het opgebouwd fiscaal vermogen op een 
zo voordelig mogelijke wijze over te dragen op de erfgenamen. Middelen 
daarbij zijn o.a. het goed toepassen van de mogelijkheden van het 
huwelijksvermogensrecht, schenkingen, papieren geldschenkingen en 
kwijtschelding. Ook deze materie wordt door Jos met uitgebreide 
voorbeelden geïllustreerd. Bijvoorbeeld: het ouder vermogen bedraagt   
€ 300.000. Zonder schenking zou daar over een bedrag van € 45.334 
aan successierechten moeten worden betaald. Wanneer de ouder 
evenwel 3 jaar aan het kind een bedrag van € 50.000 schenkt is een 
recht van in totaal € 9468 verschuldigd. Daarna is de nalatenschap 
natuurlijk nog maar € 150.000 waarover dan alsnog € 17.620 dient te 
worden betaald, maar per saldo levert het toch een voordeel op van       
€ 18.246. 
Een andere tip die Jos geeft is om gebruik te maken van het zgn. 
spreidingsvoordeel. Zo is het niet verstandig om een schenking ineens te 
doen van bijvoorbeeld € 8.000. Het is beter om dit te verdelen in twee 
schenkingen van elk € 4.000. De schenking van € 8.000 is in één keer 
deels belast, maar de beide schenkingen van € 4.000 zijn beide 
onbelast. Waarschijnlijk is dit voorbeeld bedoeld als een verkapte 



reclameboodschap voor zijn kantoor. Immers, je kunt zoiets gemakkelijk 
realiseren door niet alleen op 30 december nog even bij Jos langs te 
gaan, maar op 3 januari gewoon even terug te komen voor de andere 
helft. 
 

 
 
Ontegenzeglijk heeft Jos veel aandacht besteed aan zijn presentatie.  
Niet minder dan 61 sheets zoefden aan ons voorbij en vergden het 
nodige van de aandacht. Niet alles is in onze achterhoofden blijven 
hangen, maar de zorgvuldigheid en degelijkheid die het notariaat omhult 
heeft hij uitgebreid gedemonstreerd. 
 
Terecht dat president Koos hem hiervoor royaal bedankte. 
 
HB. 
 
 
 
 

 



 
Verjaardagen 

 
 

In de voorbije periode zijn de volgende Lions jarig 
geweest: 

 
Koos Kuiper, 2 december 

Martin Liefrink, 11 december 
Chris Geurink, 14 december 

 
Bij deze (nogmaals) van harte gefeliciteerd! 

 
De komende periode zullen de volgende Lions 

hun verjaardag vieren: 
 

Ruud Wink, 23 december 
Gerard Hehenkamp, 5 januari 
Henk Kouwenberg, 11 januari 

 
 

 



Nieuws uit de Activiteitencommissie 
 
 
 
Zoals in het Lionsbulletin van 
oktober reeds aangekondigd willen 
wij u proberen op de hoogte te 
houden wat er zoal speelt binnen 
de vergaderingen van de 
Activiteitencommissie. Bijgaand 
onze tweede aflevering: 
 
 
• Evaluatie Dinner for Papillons 20 oktober j.l. 
 
Teruggezien mag worden op een weer zeer geslaagd Dinner for 
Papillons. De reacties van de Papillons waren zeer lovend met zo hier en 

daar wel de opmerking dat wat de mannen getoond hebben op het Diner 
for Papillons ook thuis wel eens in de praktijk zou kunnen worden 
gebracht. Dank aan de ad hoc commissie bestaande uit Martin Liefrink, 
Gehard Hehenkamp en Bert Lamers voor de voortreffelijke organisatie.  



De nieuwe uitbater van De Heereboer werkt met een vrij kleine 
personeelsbezetting. Daardoor was meer zelfwerkzaamheid van de 
Lions heren zowel in de keuken als in de bediening noodzakelijk. Omdat 
het aan tafel bedienen door ons voor de eerste keer werd gedaan liep 
het nog niet overal even vlot. We zullen bij een volgend Dinner for 
Papillons hierop nog wat meer moeten letten.  
 
• Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2005 
 
Er lagen drie aardige voorstellen ter tafel. Gekozen is uiteindelijk voor de 
Panoven te Oud-Zevenaar. De Panoven is een mooi bewaard industrieel 
erfgoed uit 1860. Hier werden nog tot 1983 op ambachtelijke wijze 
stenen gebakken. Rond deze Panoven zal een aardig programma 
worden georganiseerd. 
De ad hoc commissie bestaande uit Bert Lamers, Peter Bob 
Peerenboom en Hans de Vries zullen het programma verder uitwerken 
en zorgdragen voor de uitnodigingen. 
 
• Taphap met dames op 30 maart 2005. 
 
Nu de nieuwjaarsbijeenkomst niet bij het Borghuis wordt gehouden en 
om toch de afspraak gestand te doen om minstens één keer per jaar 
naar het Borghuis te gaan is het voorstel om de taphap met dames op 30 
maart 2005 in het Borghuis te houden. 
Voorafgaand aan deze taphap zal een korte interessante excursie naar 
de bakkerij van Wiltink plaatsvinden. Organisatie in handen van Herman 
van den Broek en Toon Gasseling. 
 
• Uitstapje voorjaar 2005 
 
Een aantal ideeën voor het uitstapje besproken. Belangrijk uitgangspunt 
bij de organisatie van het uitstapje voorjaar 2005 is, dat het niet alleen 
voor onze leden + partners interessant moet zijn, maar ook voor onze 
Duitse Lionsvrienden uit Dorsten. Er wordt o.a. gedacht aan een bezoek 
aan de bouwactiviteiten van de Betuwelijn. 
Een onderwerp wat de gemoederen zowel in Nederland als in het Duitse 
grensgebied bezig houdt. Er wordt op dit moment verkennend werk 
gedaan door Gerard Roelofsen en Hans de Vries en daarna zal voor het 
uitstapje voorjaar 2005 een ad hoc commissie worden gevormd. 
 
• Fundraising  
 



Ook voor dit jaar is de Wijnactie weer zeer succesvol geweest. Een 
ploeg bestaande uit Henk Drost, Jan Kruit, Gehard Hehenkamp, Marnix 
Jansen Venneboer, Bart-Jaap Pull ter Gunne en Hans de Vries hebben 
de wijn in Meersen (L) bij Jan Kamsma opgehaald. Verdeelpunt voor 
Lionsclub Dorsten was bij Jan Kruit en voor onze club bij Hans 
Kietselaer. Ruim 200 dozen (ruim 2.400 flessen) hebben hun weg 
gevonden naar de leden van de beide Lionsclubs. De organisatie was 
ook dit jaar weer in voortreffelijke handen van Henk Drost en Jan Kruit. 
 
• Immateriële dienstverlening 
 
Kerstpakketten Wereldwinkel Doetinchem: Helaas zijn ook dit jaar het 
aantal bestellingen achtergebleven waardoor geen beroep hoeft worden 
gedaan op onze inpakhulp. 
 
Kelderfestijn LC Isala: Het is nog niet geheel zeker of Isala in 2005 weer 
een Kelderfestijn op hemelvaartsdag organiseert. Zo gauw meer duidelijk 
is kunnen we in overleg een en ander verder plannen. 
 
Kleurenpalet Achterhoek: Het Kleurenpalet Achterhoek zal in 2005 weer 
plaatsvinden. Zoals bekend zorgt LC Doetinchem dan voor de locatie 
Doesburg. Organisatie traditiegetrouw weer in handen van Henk 
Breuker. 
 
Een dag met bejaarden of gehandicapten of jeugdigen. De ad hoc 
commissie bestaande uit Theo Soontiëns, Bart-Jaap Pull ter Gunne 
en Peter Bob Peerenboom  heeft een voorlopig plan. De scholieren van 
het Brewinc College worden niet als volwaardig aangemerkt door hun 
leeftijdsgenoten van de drie andere blijkbaar wel “volwaardige” colleges.   
Zie ook het artikel hierover in ons laatste Lions Bulletin. Om dit wat te 
gaan doorbreken wordt gedacht aan een bootrace op de Oude IJssel ter 
hoogte van De Bleek tussen de vier Doetinchemse Colleges (Brewinc, 
Ludger, Ulenhof en Rietveld). Deze bootrace zal hopelijk een jaarlijkse 
traditie worden (een Doetinchemse versie van de bootrace op de 
Thames in Londen tussen Oxford en Cambridge). Publicitair goed zowel 
voor het Brewinc als voor de andere drie Doetinchemse Colleges en 
natuurlijk ook voor ons als Lionsclub. De commissie zal een en ander op 
korte termijn verder uitwerken en met nadere voorstellen komen. 
 
Daarnaast wordt ook nog gedacht over andere vormen van immateriële 
dienstverlening, bijvoorbeeld extra ondersteuning van het Borghuis en 
mogelijk een jeugduitwisselingsproject in samenwerking met de 
Lionsclub Dorsten. 



 
 
Hans de V. 
 

 
 
 
             

Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 8 januari 2005 van 13.30 tot 19.00 uur 
 
Op zaterdag 8 januari 2005 zullen wij weer onze traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst houden, dit keer op een zeer bijzondere locatie, 
te weten de Panoven in Oud-Zevenaar. 
 
De Panoven is een mooi bewaard industrieel erfgoed uit 1830. Hier 
werden nog tot 1983 op ambachtelijke wijze stenen gebakken. De ronde 
zigzagoven en de daarachter liggende droogloodsen staan op de 
Rijksmonumentenlijst. Bij de Panoven is een baksteenmuseum, een 
gezellig restaurant en een mooie congres- en tentoonstellingsruimte. 
Grenzend aan het Panoven terrein, ligt een recreatiegebied met een 
wandelpark met veel waterpartijen en molens. Iets zuidelijker ligt het 
uiterwaardengebied van Rijn en Waal, ook wel de Gelderse Poort 
genoemd. 
Speciaal voor ons zal deze zaterdag de ronde zigzagoven in bedrijf zijn. 
Een uniek schouwspel. 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
13.30 uur ontvangst met glühwein of bowl in het restaurant van de 
Panoven. 



14.00 uur start programma in twee groepen. 
 
Eén groep gaat onder leiding van Erna Kruitwagen - Hajenius (manager 
van de Panoven) een bezoek brengen aan de ronde zigzagoven, de 
droogloodsen en het baksteen museum. 
 
De andere groep blijft in het restaurant, en krijgt een optreden van de 
bekende dichter/schrijver/journalist Rien van den Heuvel. Hij zal vertellen 
van verhalen, sagen en legenden, die zich afspelen in het Gelders 
Rivierenland in het algemeen en rond de Panoven in het bijzonder. 
 
15.00 uur wisselen beide groepen. 
 
Vanaf 16.00 uur staat de borrel klaar en aansluitend is er een zeer 
uitgebreid winterkostbuffet, eventueel af te sluiten met een kopje koffie.  
 
Rond 19.00 uur verwachten wij het einde van deze interessante 
middag/avond.  
 
De kosten van dit programma bedragen € 25.00 per persoon (ontvangst 
met glühwein of bowl, rondleiding Panoven, optreden Rien van den 
Heuvel en uitgebreid winterkostbuffet. De verdere drankjes, etc. dient u 
ter plaatse zelf af te rekenen). 
 
Voor hen die zich nog niet hebben opgegeven: graag omgaand, 
doch uiterlijk vóór 20 december a.s. aan- (of afmelden) via e-mail: 
hrdevries@chello.nl of via de post:  
Het Ven 5, 6997 AX Hoog-Keppel of via de fax: 0847-311818. 
 
en gelijktijdig uw bijdrage ad. € 25,00 per persoon overmaken op de 
bankrekening 660311232 t.n.v. de Lionsclub Doetinchem onder 
vermelding van “nieuwjaarsbijeenkomst”. 
 
Wij rekenen op uw aanwezigheid! 
 
 
Bert Lamers, Peter Bob Peerenboom en Hans de Vries, 
organisatoren 
 
 
 
 
 



Agenda 2004/2005 
 
 
18 augustus 2004 18.00 uur Barbeque bij Wil & Henk Kets 
 
1 september 2004 20.00 uur Pastor de Haan over Stichting Moria. 
 
15 september 2004 18.00 uur Tap Hap 
 
29 september 2004 18.00 uur Tap Hap met dames (afgelast) 
 
6 oktober 2004 20.00 uur  
 
20 oktober 2004 19.00 uur Dinner for Papillons 
(voorbereiding Lions 16.00 uur) 
 
3 november 2004 20.00 uur Burgemeester van Doetinchem vertelt over plannen van 
Doetinchem  
 
17 november 2004 18.00 uur Tap Hap  
 
1 december 2004 20.00 uur Lionslid Jos Niesink stelt zich voor 
 
15 december 2004 18.00 uur Tap Hap 
 
8 januari 2005 14.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met dames, rondleiding Panoven Zevenaar. 
 
19 januari 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
2 februari 2005 20.00 uur Herhalingscursus reanimatie o.l.v. Henk Drost 
 
16 februari 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
2 maart 2005 20.00 uur Ruud Wink en Jan Jurriëns vertellen over de (school)boekenhandel en 
de toepassing van moderne media daarbij  
 
16 maart 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
30 maart 2005 18.00 uur Tap Hap met dames in het Borghuis en bezoek bakkerij Wiltink  
 
6 april 2005 20.00 uur Jurjen Moorman vertelt over het werk van het Plattelandshuis 
 
20 april 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
4 mei 2005 20.00 uur vervalt i.v.m. dodenherdenking  
 
18 mei 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
1 juni 2005 20.00 uur nog in te vullen 
 



15 juni 2005 18.00 uur Tap Hap 
 
29 juni 2005 18.00 uur Bestuursoverdracht met Papillons ladies 
 
 
 
Lionscommissies 2004/2005 
  
Leden:   Han Meibergen, voorzitter 
   Marnix Jansen Venneboer 
   Henk Drost 
 
Ledenzorg:  Bestuur 
 
Activiteiten:  Hans de Vries, voorzitter 
   Herman van den Broek 

Bert Lamers 
Martin Liefrink 
Gerard Roelofsen 
Theo Soontiëns 
Bart-Jaap Pull ter Gunne 
Kees van Steenbergen 
Peter Bob Peerenboom 
Ruud Wink 
Toon Gasseling 

 
Jumelage:  Jan Kruit, voorzitter 
   Henk Drost 
   Jan van Iersel 
   Gerard Hehenkamp 

Toon van Oudheusden 
Henk Kouwenberg 
Marnix Jansen Venneboer 

 
Jeugd:   Chris Geurink, voorzitter 
   Jos Niessink 
   Hans Kietselaer 
 
Bulletin:  Tom Jacobs, voorzitter 
   Henk Breuker 
   Bart-Jaap Pull ter Gunne 

Theo Soontiëns 
Ruud Wink 

 
Kascontrole:  Wim Frommé 
   Harry Mathijsen 
 
Tail Twisters:  Chris Geurink 
   Theo Kamps 
 
Public Relations: Ruud Wink 
 
Milieu officer:  Hans Bruyn 
 
Interservice:  Toon van Oudheusden 
   Wim Frommé 



 
Sjoelbak:  Jan Thijssen, voorzitter 
   Henk Kets 
   Rien ter Brugge 
   Jan Loggers 
   Aart van Silfhout 
   Gerard Roelofsen 
 
ICT officer  Henk Drost 
Photo officer:  Marnix Jansen Venneboer 
 
 
 
 
  
 
 
 


