
 

 
 
 
 
 
 

 



2003 / 2004 
Bestuur  
President    Henk Drost 
Oud President   Marnix Jansen Venneboer 
1e Vice President  Koos Kuiper 
2e Vice President  Bert Lamers 
Secretaris    Henk Breuker 
Penningmeester   Martin Liefrink 
 
Secretariaat:   Henk Breuker, 
      Lebuïnusstraat 23, 

7009 MV  Doetinchem 
      Telefoon 0314 - 343056 

mobiel 06 – 22376774 
      Fax 0314 – 354697 
      E-mail: Doetinchem@lions.nl 
     Website: www.Lions.nl\Doetinchem 
      Digitaal ledenboek: www.lions\lolas 

Bankrekening ABN-AMRO : 66.03.11.232 
(Postrekening van de bank: 824200) 

Bijeenkomsten 
 
Iedere maand:   1e woensdag 20.00 uur Vergadering 

3e woensdag 18.00 uur Taphap 
5e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L. 

 
Plaats:    Gasterije De Heereboer,  

Oude Doetinchemseweg 42 
Zeddam 
telefoon 0314 – 651940 
telefax 0314 – 652488 
e-mail info@deheereboer.nl 

 
Bij verhindering voor de vergadering Altijd bij de secretaris afmelden. 
Bij verhindering voor de taphap Altijd vóór 17.00 uur bij Gasterije  
De Heereboer afmelden. 
Voor de 5e woensdag Altijd opgave bij Gasterije De Heereboer tussen 
12.00 en 17.00 uur. 



 
Pres(s)praat mei 2004 

 
 

Bij het schrijven van de op één 
na laatste pres(s)praat schieten 
zomaar een aantal gedachten 
door mijn hoofd. Zijn de 
Lionsleden (en/of hun dames) 
wel geïnteresseerd in deze 
schrijfsels, wordt het überhaupt 
door iemand gelezen, behalve 
dan door de hoofdredacteur die 
moet beoordelen of het stukje 
wel door de censuur kan, is het 
allemaal te weinig opwindend of 
te veel moraliserend, draagt het 
bij tot een beter Lionsgevoel, heeft het enige nieuwswaarde voor 
diegenen die de clubbijeenkomst niet hebben kunnen bijwonen, is het 
stilistisch wel verantwoord en zijn de zinnen, deze is daar weer een goed 
voorbeeld van, in het algemeen niet veel te lang, waardoor de 
leesbaarheid bemoeilijkt wordt, hoe moeilijk is het voor onze illustrator 
Bart Jaap Pull ter Gunne een passende tekening te bedenken bij deze 
hersenspinsels, kortom, is er nog toekomst voor dit presidentiele 
voorwoord van ons onvolprezen bulletin?  Ik denk van wel. Het is een 
voorrecht om president te mogen zijn van een club die zo leeft en bruist 
als de onze. Het schrijven van de pres(s)praat is daar een onlosmakelijk 
onderdeel van en geeft ieder keer weer een goed gevoel doordat je je op 
zo’n moment bewust wordt wat we met z’n allen allemaal doen.  
 
Introspectie, letterlijk het bij jezelf naar binnen kijken, kan, zou moeten 
leiden tot meer inzicht, met als bedoeld gevolg leren van dingen die mis 
zijn gegaan, opdat zulks in de toekomst vermeden kan worden, en tot 
(streven naar) functioneren op een hoger niveau. Onze vergadering, op 
de dag der bevrijding, had ook tot doel de zelfreflectie, nadenken over 
ons functioneren, lijnen uitzetten, waarlangs we met z’n allen in de 
toekomst invulling kunnen geven aan ons functioneren als Lion. We 
hebben besloten het streven van Jan Kruit om een nieuwe, 
grensoverschrijdende Lionsclub op te richten, te ondersteunen, ons 
ledenbestand nog enigszins uit te breiden, als goede kandidaten zich 
voordoen en de procedure, zoals we die al jarenlang hanteren bij het 
werven van nieuwe leden, in grote lijnen te handhaven. Het thema 
fundraising, voorbereid door Peter Bob Peerenboom en Theo Soontiëns, 



werd uitgebreid besproken. Wellicht dat Uw president hierbij iets te 
directief te werk ging, hetgeen volgens Peter Bob de discussie 
“doodsloeg”, toch had ikzelf het gevoel dat we weer een lijn voor de 
toekomst hebben uitgezet met de komende periode ook aandacht voor 
immateriële dienstverlening. De directe vraag van Bert Lamers wie 
daadwerkelijk tijd zou willen vrijmaken de minder bedeelde medemens 
de helpende hand toe te steken, werd middels handopsteken door vrijwel 
iedereen met instemming begroet, waarvoor hulde. 
 
Dat het niet alleen bij woorden blijft, bewijst de deelname van velen 
onzer bij het Kelderfestijn van LC Isala. Ook op Uw hulp bij het 
kleurenpalet op 26 juni en bij de organisatie van een dag van het 
jeugdkamp op 26 juli wordt gerekend. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
de “We serve” gedachte hoog houden. 
 
  
met Lionsgroet, 
 
Henk Drost 

 
 
 
 

Verjaardagen 

 
In de voorbije periode zijn de volgende Lions jarig 

geweest: 
 

Jos Niesink, 26 april 
Jaap Gosses, 1 mei 

Rien ter Brugge, 9 mei 
Hans Kietselaer, 11 mei 

Harm Kloosterboer, 17 mei 
 

Bij deze (nogmaals) van harte gefeliciteerd! 
 

De komende periode zullen de volgende Lions hun 
verjaardag vieren: 

 
Kees van Steenbergen, 23 mei 

Herman van de Broek, 27 mei 
Toon Gasseling, 5 juni        Henk Breuker, 11 juni 



Verslag van de bijeenkomst op 5 mei 2004 
 

• De president kan 22 Lions verwelkomen, hetgeen een aanwezigheid 
van 59 % oplevert. Het bijzondere van deze avond is dat wij geen 
spreker van buiten hebben, doch dat wij ons zullen bezinnen op het 
reilen en zeilen van de eigen club. 

• De ingekomen stukken worden toegelicht door de secretaris en gaan 
vervolgens rond. Er is een verslag van de laatste zonevergadering, een 
nieuwe uitgave van Dialoog, een uitnodiging voor de workshop 
Communicatie en PR, een nieuwsbrief Vision 2020 van Fight for Sight 
en de uitnodiging voor de NC op 14 mei a.s. 

• Hoewel de penningmeester de aktie 4-4-4 nog niet definitief kan 
afsluiten, kan hij al wel meedelen dat er een nettoresultaat van € 2000 
te verwachten valt. Het voorstel van het bestuur om van dit bedrag € 
1000 te doneren aan de Stichting Moria wordt met algemene stemmen 
door de leden aanvaard. 

• De jumelagecommissie deelt mee dat een bedrag van € 920 wordt 
geschonken aan een oogpatiëntenproject in het Caribische gebied. Op 
5 juni a.s. vindt ons jaarlijkse uitstapje plaats waarvoor ook de leden 
van LC Dorsten zijn uitgenodigd. Op hun beurt hebben zij ons 
uitgenodigd voor de jaarlijkse fietsdag op 19 juni as., en de opening 
van het Dorstener Lionsseizoen op 16 juli. Onze opening vindt 
traditioneel plaats tijdens de jaarlijks bbq, dit keer op 18 augustus as. 
Het uitstapje in 2005 zal worden georganiseerd door de LC Dorsten en 
waarschijnlijk in het teken staan van de mijnbouw rond Essen. Na deze 
mededelingen ontstaat er enige discussie over de afspraken die 
gemaakt zijn met LC Dorsten over wederzijdse bezoeken. De president 
verwijst dit onderwerp naar een tijdstip in het volgende clubjaar. 

• Jan Kruit heeft de districtsconventie bijgewoond en doet verslag. De 
DG streeft er naar, en slaagt erin, om het huishoudelijk gedeelte zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ook heeft hij afgerekend met het 
rare fenomeen om de DC vooraf te laten gaan door een diner dat 
bijgewoond wordt door voorgaande gouverneurs. Hoewel dat tot enige 
wrevel heeft geleid bij betrokkenen, lijkt dit een goede zaak. Na de 
pauze werd in 6 groepen over verschillende onderwerpen van 
gedachten gewisseld, hetgeen door Jan als zeer nuttig werd ervaren. 

• Het kelderfestijn, dat georganiseerd wordt door LC Isala, staat weer 
voor de deur. Helaas heeft een aantal leden het af laten weten om onze 
toegezegde hand- en spandiensten te coördineren, waardoor de 
president genoodzaakt is dit zelf te doen. Gelukkig konden voldoende 
namen worden ingevuld om LC Isala met mankracht behulpzaam te 
zijn. 



• Het Kleurenpalet van de 
Achterhoek zal door ons 
op 26 juni wederom in 
Doesburg worden 
georganiseerd. Tenminste 
twee ploegen van vier 
personen zijn hiervoor 
benodigd. Daarnaast dient 
een jury te worden 
samengesteld. Henk 
Breuker zorgt voor de 
coördinatie. 

• De door ons te organiseren dag in het kader van het internationale 
jeugdkamp vindt plaats op 26 juli. Het is de bedoeling dat er een cd-
project wordt opgezet. De organisatie is in handen van Chris Geurink, 
Koos kuiper en Hans Kietselaer. 

• Het uitstapje op 5 juni wordt toegelicht door Bert Lamers. Vertrek om 
11.00 uur vanaf de Varkenswei naar het Kröller-Müllermuseum, waar 
wij een rondleiding zullen krijgen. Daarna is er tijd om zelf te 
besteden. Om 16.45 uur vertrekken wij naar “Rust een weinig” waar de 
borrel gevolgd zal worden door een dinerbuffet. Om 21.00 uur einde 
uitstap die € 40 gaat kosten, exclusief drankjes. 

• Het bestuur zal op 18 mei as. Een bezoek brengen aan Dick de Bruin 
om hem het chevron voor 30 jaar lidmaatschap te overhandigen. 

• In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor de Roteriage in 
Doesburg, waarvan de opbrengst bestemd is voor een project dat door 
PeterBob Peerenboom is aangedragen. Verder is er een opmerking 
over de geringe bediening in de Heereboer. De president deelt mee dat 
aan het eind van het seizoen in overleg met de nieuwe pachter de gang 
van zaken geëvalueerd zal worden. Bert Lamers en Martin Liefrink 
hebben met het UMK 4-4-4 nabesproken. 
Het UMK wil gebruik maken van ons 
draaiboek voor de organisatie van een 
kerstconcert. Wij zullen in geen geval 
kaartverkoop voor onze rekening nemen. 
Dat geldt ook voor het toonkunstkoor, dat 
Martin Liefrink benaderd heeft. 

• Na de pauze geeft Jan Kruit een 
toelichting op zijn verzoek om de 
oprichting van een nieuwe ( 2x gemengde 
) LC ’s Heerenbergh-Emmerich te mogen 
opstarten. De club stemt hiermee met 
algemene stemmen in. 



• PeterBob Peerenboom geeft een toelichting op de resultaten van een 
eerder gehouden enquête over fundraising. Omdat dit een regelmatig 
terugkerend fenomeen is, is het goed om na te gaan hoe wij daar het 
beste mee om kunnen gaan. Het dilemma van de AC is de vraag of wij 
moeten insteken op fondsenwerving, de nadruk leggen op immateriële 
dienstverlening of een combinatie van beide. Het laatste komt het 
meest tegemoet aan de wensen van de leden. Een grote actie dient 
slechts eens in de 3 à 4 jaar te worden gehouden (waarvoor tussentijds 
dan wel aandacht voor dient te zijn), terwijl in de tussenliggende jaren 
meer gefocust kan worden op de immateriële hulp. De president 
benadrukt dat de fondsenpot wel gehandhaafd dient te blijven om 
tussentijds aan mogelijke sponsorverzoeken te kunnen voldoen. Nadat 
de discussie op een gevaarlijke manier in details dreigde te verzanden 
vatte Theo Soontiëns het dilemma samen in de vraag: “Zijn wij 
werkelijk bereid om tijd te investeren in immateriële dienstverlening?” 
Als praktische suggestie kwam in ieder geval naar voren om ons 
volgend jaar in te zetten voor de organisatie van een dag voor 
gehandicapten. 

• Na zoveel tijd besteed te hebben aan bovenstaande punten leek het de 
president beter om het onderwerp mores naar volgend jaar door te 
schuiven. 

• Het aannamebeleid van nieuwe leden bracht de president er toe om in 
de eerste plaats aandacht te vragen voor het aantal leden dat onze club 
kan hebben. Gelet ook op de leeftijdsopbouw van onze club is het 
verstandig om niet al te rigide om te gaan met getalsmatige grenzen. 
De leden zijn het daarmee eens waardoor er ruimte ontstaat voor 2 à 3 
nieuwe leden. Wel wordt benadrukt dat het belangrijk is om nieuwe 
leden goed te laten integreren in de club. Over de manier van 
uitbreiding worden verschillende modellen voorgehouden. Na ampele 
discussie wordt geconcludeerd dat de huidige methode goed bevalt. De 

leeftijd 
van 
nieuwe 
leden 
behoort 
geen 
doorslag
gevende 
factor te 
zijn. 

Belangrijker is dat nieuwe leden daadwerkelijk een aanwinst zijn voor 
de club. 

De secretaris. 



 
Haat 

 
Afschuwelijk waren de beelden van de vernederingen die Irakese gevangenen 
door Amerikaanse militairen moesten ondergaan. Nog schokkender wellicht de 
beelden van de koelbloedige onthoofding van een Amerikaan als wraak voor het 
Irakese leed. En even beangstigend het bericht op teletekst dat Amerikaanse 
senatoren inmiddels foto’s hebben gezien die nog wreder en nog meer 
mensonterend zijn dan die tot nu toe naar buiten gekomen zijn. 
Hoe diep moet niets ontziende haat wel niet zitten? 
 
Het doet mij denken aan een bijzondere ontmoeting tijdens ons verblijf in 
Aqaba, waar wij onlangs na een week rondreizen door een interessant en 
prachtig Jordanië een paar dagen verbleven om vooral van de zon te genieten. 
Op zoek naar een min of meer gezellig restaurant, hetgeen niet eenvoudig is 
omdat fel tl-licht en formica tafeltjes erg gebruikelijk maar niet echt 
aantrekkelijk zijn en het enige “westerse” restaurant met dito bezoekers (en ook 
nog Ali Baba geheten) niet onze eerste keus was, werden wij op straat 
aangesproken door een oudere man die ons wees op een Filippijns restaurant. Na 
een week met volop mánsaf, máhshi en kebáb hálla leek ons dat weer eens wat 
anders. Het was er bovendien rustig en, niet onbelangrijk, je kon er wijn 
bestellen, hetgeen erg aangenaam was na het de meeste maaltijden met 
softdrinks te hebben moeten doen. ( Je gaat toch op zoiets letten als je een paar 
dagen tevoren in de adembenemend mooie oud-Nabataanse hoofdstad Petra 
ontdekt dat in Jordanië alleen christenen alcoholische dranken mogen verkopen. 
En helaas wonen  er in Petra geen christenen.) 
 
Na de maaltijd raakten wij in gesprek met de man, die eigenaar bleek te zijn van 
het restaurant, daarnaast een hotel bezit, evenals een 12-tal appartementen. Hij 
klaagde zeer over het feit dat hij alleen maar werkte voor de belastingen en de 
bank, dus je kunt er van uit gaan dat het hem goed gaat. 
Hij bleek een katholieke Palestijn te zijn, die niet zoveel voorkomen, afkomstig 
van de Westbank, waar zijn familie nu nog woont. Het gesprek komt dan al snel 
op de verhouding met Israël. Opvallend genoeg praatte hij daar tamelijk 
genuanceerd over. Natuurlijk, het was buitengewoon hinderlijk om voor 
familiebezoek eerst naar Amman te moeten om een visum te bemachtigen, maar 
over het algemeen konden de Israëli’s en Palestijnen redelijk met elkaar 
samenleven. Het is de (natuurlijk vooral Israëlische) politiek die de situatie zo 
ondraaglijk en gespannen maakt. “Maar wij hebben al vele eeuwen vreedzaam 
met elkaar samengeleefd.” (Voor ons een opmerkelijke reactie, zeker omdat wij  
eerder op weg naar de resten van de Romeinse nederzetting in Jerash, ten 
noorden van Amman, een Palestijns vluchtelingenkamp passeerden. Een kamp, 
gebouwd na 1967, dat tegenwoordig meer dan 100.000 vluchtelingen huisvest in 



ongelooflijk deprimerende huizenblokken. Vies, straten van leem, grijs en 
grauw. Je kunt je heel goed voorstellen dat het voor de Palestijnse bewoners, 
ondanks hun verworven Jordanese nationaliteit, een uitzichtloos bestaan is. En 
zo zien de mannen er ook uit die hun tijd met rondhangen verdoen of sleutelen  
aan barrels van auto’s. De gevolgen van het Israelisch-Palestijnse conflict 
kregen voor ons een triest menselijk gezicht.) 

 
Aqaba: zicht op de golf van Aqaba en Eilat 

 
Vervolgens nodigde hij ons uit om naar het dakterras te gaan om van het uitzicht 
te genieten op een feeëriek verlicht Aqaba en het slecht een paar kilometer 
verderop gelegen Eilat. Een indrukwekkend gezicht om twee zulk verschillende 
werelden zo vreedzaam aan je voeten te zien liggen. (Hetgeen de volgende dag 
weer ongedaan wordt gedaan als je, naast de zomerresidentie van koning 
Abdullah aan het strand liggend, een paar honderd meter verderop de 
patrouilleboten waakzaam ziet zijn, aan voor- en achterzijde voorzien van 
dreigend schietspul.) 

 
Op het punt staand afscheid te nemen, nodigde hij ons uit om in zijn 
appartement nog een kop koffie of thee te komen drinken, hetgeen je  
beleefdheidshalve natuurlijk niet kunt weigeren. Bovendien waren wij 
nieuwsgierig te zien hoe een Palestijnse familie woont. Wij overvielen daar zijn 
38-jarige dochter, die druk bezig was het huis te poetsen voor het naderende 
Paasfeest, dat door de kleine katholieke gemeenschap drie dagen lang gevierd 
wordt. Een goed gelovige vrouw, die niet alleen de paus bezocht tijdens zijn 
verblijf in 2000 op de berg Nebo, ( waar wij zelf kort daarvoor waren en onder 
de indruk raakten van de historische betekenis van de plek, zeker als je 
Deuteronomium 34: 1-3 bij de hand hebt), maar hem zelfs gevolgd heeft op zijn 
2-weekse reis naar Canada.  



Met de vader praatten wij verder over de economische teruggang van Aqaba als 
gevolg van de Golfoorlog. Reden er voor die tijd dagelijks nog 5000 trucks 
vanuit de haven van Aqaba naar Irak, tegenwoordig zijn dat er slecht enkele 
tientallen. Daarna verhaalde hij over zijn tijd die hij vroeger in “the Arab 
Army”heeft gediend. En naarmate de tijd vorderde nam zijn opwinding toe 
terwijl hij zijn mening kenbaar maakte over de huidige situatie in Irak. Geen 
goed woord over hebben voor de Amerikanen is veel te zacht uitgedrukt. En 
toen het over Bush ging, die als de grootste schurk ter wereld wordt beschouwd, 
werd zijn anti-Amerikaanse haat zo groot dat wij die letterlijk fysiek konden 
ervaren. Het leek alsof zijn intense haat door elektrische golven ons lichaam 
werd ingestraald. Nooit eerder zo’n gevoel ervaren van wat echte, diepe haat 
moet zijn. Een indrukwekkend, maar totaal niet beangstigend gevoel omdat wij 
inmiddels hadden ontdekt dat in Jordanië, en hopelijk in het merendeel van de 
Arabische wereld er wel degelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen Europa 
en Amerika. Zo schreef hoogleraar Majdoubeh op 3 april in The Jordan Times 
na zijn bezoek aan Engeland dat de gesprekken die hij daar heeft gehad “ 
confirm the feeling that Europe is far more informed and balanced than 
America.”  en “Our hope is that Europe will try to influence the American 
position on the Palestinian-Israeli conflict in a way that makes peace in the 
region possible.” (Desondanks leek het ons beter maar niet te vertellen dat wij 
binnenkort dat vervloekte Amerika zullen bezoeken.) 
 
De Midden-Oosten problematiek is gecompliceerd en heeft een lange 
geschiedenis. Oplossingen liggen derhalve niet in het verschiet. Toch moest ik 
daaraan denken toen ik onlangs in NRC-Handelsblad een recensie las van het 
boek “God against the Gods. The History of the War between Monotheism and 
Polytheism” van Jonathan Kirsch. Het gaat daarbij om de tegenstelling tussen 
religieuze diversiteit en tolerantie enerzijds en religieus rigorisme anderzijds. 
Ofwel 360 goden en godinnen aan de ene kant tegenover ene, ware god aan de 
andere kant. Volgens Kirsch is de kern van heidendom of polytheïsme 
diversiteit. Iedereen kon een eigen God naar keuze aanbidden, meestal gepaard 
gaande met een praktisch syncretisme. Er was dus (daadwerkelijke) vrijheid van 
aanbidding en geloofspraktijk, anders dan onder de monotheïstische religies.  
Het probleem dat de polytheïsten hadden met monotheïsten was de onwil van de 
laatsten om andere goden zo niet te aanvaarden, dan wel in elk geval te 
respecteren. Dat exclusivisme is immers een kenmerk van monotheïsme. 
Godsdienstfanatisme ligt door de eeuwen heen ten grondslag aan talloze 
bloedige oorlogen. In Kerak bezochten wij de Franse kruisvaarderburcht van 
ridder Payem, heer van Oultrejordain, die niet schroomde gevangen genomen 
moslims vanaf de hoogste toren het dal in te smijten. Wat is het verschil met 
moslims die menen dat dit lot ook homoseksuelen dient toe te komen ? 
 



Het lijkt een studie die een boeiende inkijk geeft op het fenomeen religie, 
doorspekt met talloze historisch voorbeelden, en zeker ook in onze tijd nog 
hoogst actueel gelet op de afschuwelijkheden die zich vandaag de dag in het 
Midden-Oosten afspelen. Ik ga het dan ook zeker aanschaffen. In Amerika. 
Insjallah natuurlijk. 
 
HB 
 
Merkwaardig 

 
Op de laatste bijeenkomst werd meegedeeld dat het jaarlijkse uitstapje ook door 
de Dorstener Lions en hun partners kan worden bijgewoond. Dit terwijl wij op 
instigatie van onze eigen club een paar jaar geleden hebben besloten dat wij 
slecht 1x per jaar een gemeenschappelijke bijeenkomst met onze jumelage 
partners zouden hebben. Bbq en uitstapje zouden volgens een mooi schema 
worden georganiseerd, waardoor er de gewenste ruimte zou ontstaan om ook 
bijeenkomsten te houden “in eigen kring”. Maar vorig jaar weren wij verrast 
door het georganiseerde uitstapje naar Keulen, dat al buiten dat schema viel. 
Maar uit élegance hebben wij daar aan toch gevolg gegeven. Hetgeen overigens 
een bijzonder geslaagd trip opleverde, zonder dat het de Duits-Nederlandse 
integratie veel verder bracht. Tot mijn verbazing is de LC Dorsten kennelijk 
door onze eigen jumelagecommissie uitgenodigd voor de uitstap dit jaar. 
Wederom uit élegance kan dit natuurlijk niet worden teruggedraaid, maar 
merkwaardig is het natuurlijk wel. Dat LC Dorsten zich dit niet meer herinnert is 
jammer, maar wij wisten toch zeker wel hoe de afspraak was. Zo moeilijk moet 
het toch niet zijn om gemaakte afspraken duidelijk te communiceren. 
Dat er naast de “officiële” contacten vrijblijvender uitnodigingen komen is 
natuurlijk prima. Mits zij ook maar als zodanig worden beschouwd. Dat wij 
hierover in het nieuwe clubjaar weer gaan praten lijkt mij overbodig. Veel beter 
is het dunkt mij om te praten over de echte inhoud van de jumelage. Tot nu toe 
praten wij over allerlei soorten uitstapjes. Gezellig, maar bijkomstigheden. Gaat 
het er niet veel meer om dat wij als clubs jumeleren, dat wil volgens mij zeggen 
dat wij van beide kanten per jaar tenminste 1x met een substantiële afvaardiging 
elkaars clubbijeenkomsten bezoeken. Daarmee geef je echt inhoud aan een 
jumelage. 
Of vinden wij dat nu juist merkwaardig ? 
 
 
Henk Breuker 
 
 
 



  
Van de Jumelagecommissie 
 
Besluitenlijst van de Jumelagecommissie 
LC Dorsten en LC Doetinchem. 
 
De vergadering vond plaats op 24.04.2004 
plaats: Restaurant Hessefort, Dorsten 
 
Aanwezig : van LC Dorsten:  van LC Doetinchem : 
Rudolf Haller    Jan van Iersel 
Rudolf Pasterkamp   Marnix Jansen Venneboer 
Kuldeep Chhatwal   Gerard Hehenkamp 
Joachim Katzfey    Jan Kruit 
Helmut Frenzel 
 
Uitgaven 2003/2004 : 
 Kinderhuis Arco in Peru   €  1250,--   (25.02.'03) 
 Hemsdorf Medicamenten   €  1250,--   (02.09.'03) 
 Moeder Teresa Stichting  
  (voor een huisje in Roemenië) €  4000,--   (06.01.'04) 
 
Huidige stand Jumelagerekening is  €  2.920,80 
 
- Wij besloten :  aan Christofer Blinden Mission  €  900,--  te geven. 
- Wij bespraken: 

Jaarlijkse ontmoeting, nu te organiseren door LC Doetinchem, op 5 
juni a.s. Kosten : ca. €  35,-- p.p. 
Bezoek aan Kröller Müller Museum en Hubertusslot . Daarna 
gezamenlijke maaltijd. 

- Op 19 juni a.s. opganiseert LC Dorsten een fietsdag voor het gehele 
Lionsgezin, ca. 20-30 km. 
Wie interesse heeft kan zich opgeven aan Kuldeep Chhatwal, 
uiterlijk 12.06 
Eigen fiets meebrengen. 

- Zomerfeest LC Dorsten, dit jaar op 16 juli 
Te beschouwen als een normale clubbijeenkomst, waar gasten 
met dames welkom zijn, mits 14 dagen tevoren aangemeld. 

- BBQ LC Doetinchem, waarschijnlijk op 18 augustus 
Te beschouwen als een normale clubbijeenkomst, waar gasten 
met dames welkom zijn, mits 14 dagen tevoren aangemeld. 

- Uitstapje 2005 organiseert LC Dorsten. 



Plannen zijn : mijnbouw, museum en andere interessante zaken 
(wereldcultuurerfenis) 

- Precedenten van komende lionsjaren.  
Wordt dringend gevraagd het opgestelde jaarprogramma zo snel 
mogelijk aan de partnerclub  
te sturen. 

- Dorsten organiseert z.g. Kaminabenden.  ca. 6 lionsvrienden komen 
samen bij een lid thuis. 
Discussie over allerlei onderwerpen.  LC Doetinchem-leden worden 
hartelijk uitgenodigd. 

- De volgende vergadering van de Jumelagecommissie is gepland op  
21augustus 2004, 10.30 uur  in de Heereboer ??? 

 
       Jan Kruit. 
 
Van het bestuur 
 
Beste Lion,  
Onlangs heeft Jan Kruit bij het bestuur de vraag voorgelegd of de club 
bereid is op te treden als sponsorclub van een nieuw op te richten club ’s 
Heerenbergh-Emmerich. Hij heeft inmiddels, uiteraard vrijblijvend, 
contact opgenomen met de DG Ad Meijers, die een voorstander blijkt te 
zijn van een dergelijke nieuwe club. 
Op de vergadering van 5 mei zal deze vraag aan de club worden 
voorgelegd en nader worden toegelicht door Jan.. Daarom volgt 
hieronder een samenvatting van de belangrijkste regels die gelden bij de 
oprichting van een nieuwe club. 

• De DG is uiteindelijk verantwoordelijk voor de oprichting van een 
nieuwe club. Zoals gezegd is de huidige DG voorstander van de 
nieuwe club. In een volgend fiscal year dient de aantredende DG 
eveneens toestemming te geven. Vanwege het 
grensoverschrijdende karakter van de nieuwe club zal ook de DG 
uit het Duitse district toestemming moeten geven.  

• Als onze club besluit om de oprichting van een nieuwe club goed te 
keuren dient zij een “uitbreidingscommissie” in te stellen. Het 
voorstel is om twee leden van onze club daarin te benoemen 
(waarvan Jan Kruit lid wil zijn), evenals een tweetal leden van een 
al bestaande Lionsclub in Emmerich. Deze commissie zal het 
voornaamste werk doen en de clubs informeren over de stand van 
zaken.  

• Eerste taak van de commissie zal zijn het vinden van een keyman, 
die geacht wordt een belangrijke bijdrage te leveren aan de 



oprichting van de nieuwe club en als eerste president zal optreden. 
De club beslist over zijn benoeming. De keyman zal worden 
uitgenodigd de bijeenkomsten van de sponsorclub bij te wonen.  

• De volgende stap is de samenstelling van de keygroup, bestaande 
uit 5 personen, inclusief de keyman. De keygroup woont zoveel 
mogelijk de bijeenkomsten van de sponsorclub bij.  

• Nadat aan een aantal vooral administratieve regels is voldaan 
wordt de keygroup geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst van de 
sponsorclub.  

• De keygoup gaat aan de slag om nieuwe leden te benaderen, 
onder begeleiding van de uitbreidingscommissie. Naarmate het 
aantal nieuwe clubleden groeit zal er minder bezoeken worden 
afgelegd aan de sponsorclub. Is een aantal van 20 leden bereikt, 
dan kan, na aan diverse formaliteiten te hebben voldaan tot de 
oprichting worden overgegaan.  

• Uiterlijk op de dag van de oprichting van de nieuwe club wordt uit 
de sponsorclub een Guiding Lion benoemd die de nieuwe club in 
het eerste jaar zal begeleiden. Meestal is dat een lid van de 
uitbreidingscommissie.  

• Nadat de club is opgericht gaat door de nieuwe club gewerkt 
worden aan de Charternight, waarop het charter wordt uitgereikt. 

Al met al komt het er op neer dat wanneer onze club het besluit neemt 
om de oprichting van een nieuwe club goed te keuren, het vooral de 
twee leden van de uitbreidings-commissie zijn die de werkzaamheden 
moeten uitvoeren. De club dient door hen regelmatig te worden ingelicht 
over de voortgang van de nieuwe club i.o.. In de beginfase zullen ook 
bezoeken worden gebracht aan onze club door de toekomstige nieuwe 
Lions. (Overigens is op dit moment nog niet duidelijk in welk district de 
nieuwe club zal worden geregistreerd. Dat kan in ons district zijn of in het 
Duitse.) 
Het bestuur van LC Doetinchem is van mening dat er geen 
bezwaren zijn tegen het oprichten van een nieuwe club in genoemd 
gebied. Hopelijk geldt dat ook voor onze clubleden. 
 
Henk Breuker, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 2003 / 2004 
 

2003 
20 augustus 2003  18.00 uur Barbecue bij Wil & Henk Kets 
3 september 2003 20.00 uur Muziek, niet altijd een genoegen, door Arnoud Brok, 

bedrijfsarts-in-ruste, sportarts en muziekliefhebber en -
kenner  

4 september 2003    promotie voor kerstpakketten voor wereldwinkel bij 
Wink-groep 

17 september 2003  18.00 uur Tap Hap 
27 september 2003    uitstapje naar Keulen met Dorsten 
1 oktober 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 
      Nederlandse Hartstichting 
15 oktober 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 
      Nederlandse Hartstichting  
29 oktober 2003  19.00 uur Dinner for Papillons 
     (voorbereiding Lions 16.00 uur) 
5 november 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 

Nederlandse Hartstichting met afsluitend toets 
19 november 2003  18.00 uur Tap Hap 
3 december 2003  20.00 uur Joost Hagendoorn vertelt over zijn ontwikkelingswerk in 

Zuid Afrika 
17 december 2003  18.00 uur Tap Hap 
31 december 2003    vervalt i.v.m. het nieuwe jaar 
 

2004 
7 januari 2004    vervalt i.v.m. het nieuwe jaar 
10 januari 2004 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met dames.  

Borrel en buffet bij “Het Borghhuis” 
21 januari 2004 18.00 uur Tap Hap 
4 februari 2004 20.00 uur  Peter Bob Peerenboom stelt zich voor  
18 februari 2004 18.00 uur Tap Hap 
3 maart 2004  20.00 uur Jan Kamsma, directeur CZ groep, maar vooral ook 

wijnkenner, laat ons genieten van wat wijn te bieden 
heeft 

17 maart 2004  18.00 uur Tap Hap 
31 maart 2004  18.00 uur Tap Hap met dames, vervalt 
4 april 2004  20.00 uur Concert Heilige Geest kerk 
7 april 2004  20.00 uur Joep Kuijsters, directeur ELA Medical, over wel en wee 

van de pacemaker  
21 april 2004  18.00 uur Tap Hap 
5 mei 2004  20.00 uur Discussieavond over o.a. fundraising  
19 mei 2004   18.00 uur Tap Hap 
2 juni 2004  20.00 uur Max Daniel, hoofdcommissaris van politie, verhaalt over 

wederwaardigheden in het Spijkerkwartier 
16 juni 2004  18.00 uur Tap Hap 
30 juni 2004  19.00 uur Bestuursoverdracht met Papillons ladies 
 


