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Bijeenkomsten 
 
Iedere maand:   1e woensdag 20.00 uur Vergadering 

3e woensdag 18.00 uur Taphap 
5e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L. 

 
Plaats:    Gasterije De Heereboer,  

Oude Doetinchemseweg 42 
Zeddam 
telefoon 0314 – 651940 
telefax 0314 – 652488 
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Bij verhindering voor de vergadering Altijd bij de secretaris afmelden. 
Bij verhindering voor de taphap Altijd vóór 17.00 uur bij Gasterije  
De Heereboer afmelden. 
Voor de 5e woensdag Altijd opgave bij Gasterije De Heereboer tussen 
12.00 en 17.00 uur. 



Pres(s)praat februari 2004 
 
 

Het is altijd weer indrukwekkend kennis te nemen van iemands 
beweegredenen hoe zijn leven in te richten. Het verhaal van Peter Bob 
Peerenboom  was hier een overduidelijk bewijs van. Dergelijke 
ontboezemingen maken dat we elkaar beter leren kennen en begrijpen. 
Het zijn waardevolle momenten die de onderlinge band steviger maken. 
 
/De voorbereidingen voor 
onze fundraising-actie vier-
vier-vier draaien op volle 
toeren. Het officiële startschot 
vond plaats op vrijdag 6 
februari, toen in het 
auditorium van het 
Slingelandziekenhuis, samen 
met vertegenwoordigers van 
het ziekenhuis, de Moeder 
Teresa Stichting, het Ulfts 
mannenkoor en Jan Rietman, 
de plaatselijke pers op de 
hoogte werd gesteld van 
onze plannen. Het 
programma begint vorm te krijgen. Er was duidelijk voelbare chemie 
tussen alle betrokkenen en zeker ook tussen Jan Rietman en het koor. 
StadsTV en lokale pers hebben reeds bericht over ons initiatief. 
Inmiddels begint ook de sponsoring op gang te komen. Het heeft er alle 
schijn van dat een groot deel van de kosten gedekt kunnen worden door 
de toegezegde sponsorgelden. Reden te meer veel kaarten aan de man 
te brengen, omdat vrijwel de gehele opbrengst daarvan dan aan het 
goede doel, de inrichting van de afdeling spoedeisende hulp van het 
Spital Clinic Judean in Ordea, Roemenië, ten goede zal komen. Een 
oproep aan U allen de kaartverkoop voortvarend ter hand te nemen. 
 
Helaas is in januari Ger Heezen ons ontvallen. Haar gezondheid liet al 
geruime tijd te wensen over. Een herseninfarct en de complicaties 
daarbij zijn haar tenslotte fataal geworden. Wij wensen Henk de kracht 
toe die nodig is om dit verlies te dragen. 
Vorige week is Dick de Bruin met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 
Zijn hart, nieren en longen weigeren te vaak voldoende dienst. Gelukkig 
is hij op dit moment weer aan de beterende hand. Als alles goed gaat is 
hij op het moment dat U dit leest weer thuis bij Nel. Dick en Nel, sterkte. 



 
Er zijn veranderingen op komst bij De Heereboer. Arjan en Angelique 
Menting hebben besloten per 29 februari hun activiteiten bij De 
Heereboer te beëindigen. De horeca activiteiten worden voortgezet door 
Frank en Geerte Gesthuizen. Zij zijn tevens eigenaar van de partycentra 
Plok en Dieckse Heeren te Didam. In een schrijven aan ons berichten zij 
alle afspraken met de daarbij behorende kwaliteit en condities op 
professionele wijze na te komen. Vanaf deze plaats gaat onze dank uit 
naar de familie Menting, die ons altijd op uitstekende wijze ontvangen 
heeft en zich een betrouwbaar en voortreffelijk gastheer getoond heeft. 
Evenzeer hopen wij dat onze relatie met de nieuwe mensen van De 
Heereboer op dezelfde wijze zal worden voortgezet. 
 
Als president heb je het voorrecht en de mogelijkheid iets van je passie 
door te laten klinken in het programma. Mede daarom zullen we 
woensdag 3 maart onze gebruikelijke Lionsavond op een iets andere 
wijze doorbrengen dan gewoonlijk. Vanaf 18.00 uur gaan we genieten 
van een culinaire Italiaanse avond met spijs en drank bereid en begeleid 
door Richard Palsgraaf en Jan Kamsma. Op speciaal verzoek van een 
aantal leden samen met onze dames. De avond vindt plaats in 
restaurant Mezzo te Beek, waar Richard de pollepel hanteert. 
Lionsvriend Jan Kamsma uit het Zuidlimburgse Meerssen is al jaren de 
leverancier van de wijn van onze jaarlijkse wijnactie. Beiden zijn 
bevlogen mensen, die met hartstocht kunnen vertellen over hun passie, 
Italiaanse spijzen en wijn.  
 
Tijd om de pen neer te leggen. Niet alleen omdat anders dit stukje te 
lang wordt, maar ook omdat nog familieberaad plaats heeft over te 
volgen tactiek bij belangrijke familiaire gebeurtenis. Nettie gaat morgen 
beginnen aan haar zesde levensdecade. Toon zal me wel verbeteren als 
dit rekenkundig niet juist is wanneer je vijftig wordt. 
 
 
Met Lionsgroet, 
 
Henk Drost 
 
 
 
Verslag bijeenkomst 4 februari 2004 
 
President Henk kan om 20.10 uur 28 Lions verwelkomen, hetgeen een 
attendance van 68 % oplevert. 
 



Ingekomen stukken: 
De secretaris licht de map met ingekomen stukken toe en laat die 
vervolgens rondgaan: 
- Uitnodiging Oost-Gelderland regatta van LC Zutphen 
- Nieuwsbrief Stichting Masizakhe + nieuwjaarswens 
- Verslag nationale conventie 26 november 2003 
- LCIF upgrade 
- Uitnodiging rolstoel-klootschiettournooi LC Lochem e.o. 
- Notulen 2e kabinetsvergadering 24 november 2003 
- Nieuwsbrief Fundacion "El Arco Iris" 
- Dialoog, nieuwsbrief 110 BZ 
 
Sociale zaken: 
- PeterBob is jarig geweest en zal traditioneel worden toegezongen 
- Middels een ogenblik stilte wordt stilgestaan bij het overlijden van 

Ger Heezen 
- De president maakt melding van de situatie van onze zieke Lions 
 
Fundraising: 
Er is voor dit fiscal year nog een bedrag van € 3000 beschikbaar. Op 
voorstel van de president wordt een bedrag van € 250 gedoneerd aan de 
stichting Masizakhe, waarbij wordt afgesproken om na 4-4-4 te bekijken 
of een verdubbeling tot de mogelijkheden behoort. 
Eveneens na 4-4-4 zal worden nagegaan of een donatie mogelijk is aan 
de stichting Moria. 
 
Jumelage. 
Op 26 februari a.s. is er in Dorsten weer een concert van het 
Bundesgrenzschũtzorchester. Aanmelden kan bij Jan Kruit. De president 
deelt mee verhinderd te zijn: "Ik ben helaas op wintersport." (Zo heeft 
iedere tijd zijn ongemakken.) 
 
Jeugduitwisseling: 
Dit jaar zullen er geen kinderen uit onze eigen Lionskring worden 
uitgezonden. Wel organiseren wij op 26 juli a.s. een jeugddag voor het 
kamp dat door LC Doetinchem de Graafschap zal worden 
georganiseerd. De insteek is het realiseren van een cd-project. Chris 
Geurink en Koos Kuiper zullen de voorbereidingsvergadering bezoeken. 
 
Kleurenpalet van de Achterhoek. 
Op zaterdag 26 juni 2004 zullen wij de 
Doesburgse schilderdag organiseren. 
Henk Breuker neemt hierbij het 



voortouw. Hij deelt mee dat wij dienen te zorgen voor (lokale) sponsoren 
voor een bedrag van € 1000 en roept alle leden op hiervoor te zorgen 
dan wel suggesties voor mogelijke sponsoren te doen. 
 
Pieterpad. 
Het bestuur is van mening dat wij dit jaar niet moeten deelnemen. Reden 
hiervoor is het grote aantal activiteiten dat ons de komende maanden te 
wachten staat. 
 
Activiteitencommissie: 
Alle hens aan dek zijn nodig voor de actie "Wij vieren 4-4-4". Op 6 
februari a.s. wordt in het Slingelandziekenhuis een persconferentie 
gegeven waarbij Jan Rietman en vertegenwoordigers van het Ulfts 
Mannenkoor aanwezig zullen zijn. 
De kaartverkoop zal binnen 14 dagen kunnen beginnen. Er zal alles aan 
moeten worden gedaan om de zaal vol te krijgen met 550 personen. 
In plaats van de feestelijke viering van ons 45-jarig bestaan zal iedere 
Lion een bedrag doneren van € 45. 
 
De Heereboer: 
Het is nog onduidelijk wat de toekomst zal zijn van ons onderkomen. De 
kans op een herstart is aanwezig, doch wij zullen moeten afwachten. 
Op 3 maart a.s. zal Lion Kamsma ons weer wegwijs maken in de wereld 
van de Italiaanse wijnen.  Om daar een speciale gelegenheid van te 
maken zullen wij uitwijken naar restaurant Mezzo in Beek (Arnhemseweg 
11), waar wij om 18.00 uur kunnen genieten van een voordelig geprijsde 
maaltijd. Opgave daarvoor is noodzakelijk bij de president die dan 
(gelukkig voor hem) weer terug is van zijn wintersportvakantie. Ook de 
dames zijn hierbij van harte welkom. Natuurlijk is het ook mogelijk om 
alleen de Kamsma- voordracht om 20.00 uur bij te wonen. 
 
Rondvraag: 
Jan Kruit deelt mee naar Dorsten te zijn geweest om de presentatie van 
het Kleurenpalet van de Achterhoek bij te wonen. Hij vraagt zich tevens 
af of de wijnactie de grens niet heeft bereikt. De president is dit met hem 
eens: het dient niet te veel een commerciële activiteit te worden.  
Bert Lamers verzoekt Jan om op 26 februari in de LC Dorsten aandacht 
te vragen voor 4-4-4. 
Tom Jacobs verzoekt de 4-4-4 flyer op onze website te plaatsen, zodat 
die kan worden doorgestuurd naar mogelijke bezoekers. Hiervoor zal 
worden gezorgd. 
Na de pauze geeft de president het woord aan PeterBob Peerenboom, 
die ons een inkijkje zal geven in zijn levensloop (zie elders in dit Bulletin). 



 
Tot slot krijgt tailtwister Chris het woord. Terecht merkt hij op dat het 
goed was een spreker uit eigen kring te hebben. Dat moet vaker 

gebeuren. Het is een prima idee om 
op die manier elkaar beter te leren 
kennen. Bovendien, er zijn de 
laatste jaren zoveel nieuwe 
gezichten gekomen dat het helemaal 
niet zo gek is als ook de oudere 
leden weer eens een verhaal 
vertellen. Chris scoort hier een 
duidelijk punt als toezichthouder op 
de gang van zaken binnen de club. 
Dat geldt wat minder voor zijn 
opmerkingen over het schrijven van 
Jan Kruit in een vorig bulletin. Je 
kunt het met dat verhaal eens zijn of 
niet, maar waar zijn opmerking over 
het uitdelen van 100 % boete over 
ging zal niet alleen mij ontgaan zijn. 

En zijn opmerking dat allerlei gewelddadige en trieste (wereld)zaken ons 
kennelijk niet veel doet lijkt meer uit de duim te zijn gezogen dan op 
feiten gebaseerd. 
 
De secretaris. 
 
Arts zonder grenzen 
 
Het is een probleem van alle tijden: welke naam geef je een pasgeboren 
zoon, zonder familieleden te kort te doen. Oom Peter en oom Bob 
bijvoorbeeld. De oplossing is eenvoudiger dan je denkt: je noemt de 
boreling gewoon Peter Bob. En omdat je als ouders goede herinneringen 

hebt aan de in Zweden 
doorgebrachte tijd kan 
Gunnar daar nog wel 
achteraan. 
Zo ongeveer begon 
PeterBob Peerenboom 
zijn fraai geïllustreerd 
levensverhaal op onze 
laatste vergadering. 
Vertederende foto's van 
zijn ouders, natuurlijk een 



prent van zijn Anneke en een familieportret van zijn gezin, zij het wat 
gedateerd, want relaties zijn niet altijd voor de eeuwigheid, dus wisselt er 
wel eens wat. Maar wat wil je ook als je drie dochters hebt en twee 
zonen … 
Intrigerend was de plaat waar Anneke poseert voor het plaatsnaambord 
Peerenboom, want weinigen van ons kunnen op zo iets bogen. Ook al 
schijnen er geen huizen te staan, het leek mij toch de moeite waard om 
via Google daar iets meer over te weten te komen. Gewoon 
Peerenboom invullen en je hebt onvoorstelbaar veel hits. Er blijken veel 
wetenschappers zo te heten, in Kleve woont een goudsmid 
Peerenboom, en er is een jachtkruiser uit 1978 te koop voor € 7800. Dat 
schiet dus niet op. Totdat ik plotseling tegenkwam het bestaan van een 
Hippisch Evenement Peerenboom, dat sinds 1999 wordt gehouden 
vlakbij het Brabantse Hank. Daar moet dus de buurtschap Peerenboom 
liggen die je in geen enkele atlas tegenkomt. En dat is maar goed ook, 
want op een site van het Brabantse waterschap kwam ik ook tegen dat 
alleen bij het inlaatpunt Peerenboom het fosfaatgehalte te hoog is. Zo 
leer je nog eens wat. 
 
PeterBob is een druk baasje. Als de tijd het toelaat houdt hij zich met van 
alles bezig. Kamperen met caravan of kruipdoor-sluipdoortentje, 
wandelen in de bergen, sinds 10 jaar stijldansen samen met Anneke (en 
daarbij inmiddels voorzien van allerlei kwalificaties), skiën (niet gek als je 
een tijd in Zweden hebt gewoond), fervent tuinieren (en met succes gelet 
de prachtige foto van de tuin), en computeren. Dat laatste moet hij als 
een van de eersten hebben gedaan, gelet zijn opmerking dat zijn eerste 
computer 7000 gulden heeft gekost, later gevolgd door een harde schijf 
van 3000 gulden. 
 
Voortkomend uit een chirurgennest was het niet vreemd dat PeterBob 
voor de medicijnenstudie koos, al stond hem direct al voor ogen dat hij 
niet in Nederland zou gaan dokteren maar daarvoor naar de tropen zou 
vertrekken.  
 
Alvorens aandacht te besteden aan zijn werk liet hij ons De Vrijwilliger 
zien: Hij heeft veel gedaan voor Simavi, was redacteur van het 
wetenschappelijk tijdschrift "Tropical Medicine and International Health" 
(TM&IH), en heeft als voorzitter van de Gereformeerde kerk er het zijne 
toe bijgedragen dat er een fraai kerkgebouw verrees in de Huet. 
Maatschappelijke betrokkenheid kan hem niet ontzegd worden. 
 
Zoals gezegd stond vast dat hij ooit in de tropen als arts aan de slag zou 
gaan. Dat leverde in zijn derde studiejaar een niet geringe complicatie op 



toen hij in die tijd Anneke leerde kennen. Zij werd domweg voor de keus 
gesteld om te zijner tijd met hem mee te gaan, "want anders zit er in 
onze relatie geen toekomst". Dat was voor haar even wennen en slikken, 
maar dat is uiteindelijk wel goed gekomen. 
Co-schappen volgde hij o.a. in Weert en Parijs. Dat laatste niet uit 
toeristische overwegingen, maar uit een bewuste keuze om zich de 
Franse (medicinale) taal eigen te maken. Het was hem toen al duidelijk 
dat hij alleen in Franstalige Afrikaanse gebieden wilde werken, hetgeen 
tot op de dag van vandaag zo gebleven is. 
In 1976 is het dan zo ver: hij vertrekt met Anneke naar Kameroen en zal 
daar 9 jaar blijven. In die tijd groeit hij van jongste arts naar directeur van 
een ziekenhuis. Werken met beperkte middelen en talloze zieken. Dat 
betekent ook (bijna) altijd beschikbaar zijn. Waarschijnlijk terecht merkt 
hij dan ook op dat hij in die periode meer patiënten heeft gezien dan een 
gewoon arts in een heel leven. Niet verwonderlijk dus dat het eerste wat 
hij zei na terugkeer op Nederlandse bodem: "Eindelijk geen dient meer". 
Hetgeen ook uitgekomen is want in Kameroen heeft hij een warme liefde 
voor organiseren ontwikkeld. Hoewel hij nog geen vaste plannen had 
was hem wel duidelijk geworden dat zijn toekomst niet zou liggen bij het 
ziekenhuisbed, maar veeleer in het zich bewegen in organisaties. 
 
Zo is hij dan in de Achterhoek terecht gekomen. Na Doetinchem op de 
kaart te hebben opgezocht, en zich verbazend over de mestgeur die 
hem omringde toe hij de Achterhoek inreed, werkte hij 5½ jaar als 
waarnemend hoofd van de GGD Achterhoek. Een in zijn ogen te 
ambtelijke organisatie, waar hij regelmatig botste met de aanwezige 
bureaucratie. Zo kreeg hij pas na lang aandringen en dreigen met 
onmiddellijk ontslag na 6 maanden een computer, een tergende gang 
van zaken voor iemand die inmiddels zijn proefschrift op zijn eigen 
computer had geschreven (een proefschrift dat overigens ging over de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg, met name de organisatie van 
een vaccinatieprogramma. Waarom wordt dat gebruikt, op welke wijze, 
voor wie wel, voor wie niet en hoe effectief is dat eigenlijk). Zich in 
toenemende mate ergerend aan de weinig flexibele gang van zaken, 
nam hij uiteindelijk van de ene op de andere dag ontslag, zonder enig 
idee wat nu te gaan doen. 
Tussendoor deed hij bij de Open Universiteit een opleiding bedrijfskunde 
en richtte kort daarna een eigen bedrijf op: Tangram organisatie en 
advies. Op dit moment heeft het bedrijf 5 Nederlandse adviseurs in zorg 
en welzijn en één adviseur in Mali. 
 
Zijn advieswerkzaamheden brengen hem met grote regelmaat naar een 
groot aantal landen in Afrika. Burundi, Kameroen, Mali, Rwande, Tjaad, 



Burkino Fasso, Guinee, Congo en Niger. Zijn opdrachtgevers zijn veelal 
niet-gouvernementele organisaties zoals Cordaid en Helpnet 
international. Typerend voor PeterBob is dat hij er niet voor schroomt, 
om na beëindiging van een opdracht voor eigen kosten nog wel eens 
langer weg te blijven, om vrijwillig lokale organisaties van advies te 
dienen.  
PeterBob heeft in zijn leven op talrijke plekken gewoond. Hoewel hij zich 
thuis voelt in de Achterhoek, is het niet zo dat hij er zich gebonden voelt. 
Veeleer is de wereld zijn woonstee: hij is dan ook een betrokken arts 
zonder grenzen 
Al met al een buitengewoon boeiende inkijk in het leven van PeterBob. 
Met verve gebracht en ontdaan van iedere poespas. De moeite meer 
dan waard dus. 
 
HB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege de fantastische prijzen, onlangs uitgereikt door Ruud, rekent 
de redactie wederom op een overweldigende respons: 

Waar is PeterBob geweest? 
 
 

 
Activiteit voor de papillons. 

 
 
/Postsorteercentrum Zwolle 

Op 24 maart 2004 reizen we af 
naar Zwolle, naar het 
Sorteercentrum Brieven Zwolle. 



We krijgen daar een rondleiding, maken kennis met TPG Post als bedrijf en we 
krijgen een toelichting op de verwerking van de post binnen het 
Sorteercentrum Brieven. 
De ontvangst bij het sorteercentrum is om 19.00 uur. Omdat het een uur rijden 
is en we de auto’s kwijt moeten, hebben we het volgende bedacht: 
We verzamelen om 15.00 uur bij de veemarkthal in Doetinchem. We verdelen 
ons daar over de auto’s en rijden naar Zwolle. Daar gaan we om 16.30 uur in 
“De buik van Parijs”een eenvoudig hapje eten en vertrekken vervolgens om 
18.30 uur naar het sorteercentrum. De rondleiding daar duurt 2 uur.  Rond 
21.00 uur rijden we terug naar Doetinchem. We sluiten de avond af met een 
drankje (bij Pietje Pull ter Gunne of in een gelegenheid in Doetinchem).  
De deelname is aan een maximum van 25 personen gebonden. We hebben 
gehoord dat ook een aantal LIONS geïnteresseerd is in dit uitstapje. Je kunt je 
dan ook opgeven met je echtgenoot/partner maar blijkt dat we met meer dan 
25 personen zullen zijn, dan vallen de laatst opgegeven LIONS af om plaats te 
maken voor PAPILLONS.  
Kosten van het eten en drinken zijn voor eigen rekening!! 
 
 
LET OP: GEWIJZIGDE VERTREKTIJD EN OPGAVEDATUM!!! 

Omdat zowel Anneke en Jannie de eerste weken van maart vakantie vieren en 
omdat we tijdig het aantal personen in Zwolle moeten opgeven zien we 
opgave (opgeven of je mee wilt rijden of dat je zelf rijdt) of bericht van 
verhindering voor deze activiteit graag  
vòòr 29 februari bij:   
 
 

Jannie Thijssen, 324876, 
of 

Hascha van der Voo, 0315-323268   
of 

Anneke Peerenboom, 346096. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/Onderstaand een ingezonden verslag van Mia 
Kruit van een prachtige avond bij Gus, Henk en 
Marije Breuker. Het is de Papillons zo goed 
bevallen dat Mia zich afvraagt of dit  wellicht 
een idee voor de heren is. Wie weet? 

 
Op reis met Gus en Henk Breuker 

 
Het heerlijk avondje was gekomen!   
Op uitnodiging van Gus kwamen veel Papillons op 21 januari naar de 
Lebuïnesstraat, waar we werden verwelkomd door Gus, Henk en hun 

dochter Marije. 
Onder het genot van een glaasje met 
inhoud, héérlijke erwtensoep en 
roggebrood met spek, konden we  even 
een praatje met elkaar maken. Altijd 
weer heel gezellig elkaar te ontmoeten. 
Tot - Henk het startsein gaf en wij met 
ons allen in het vliegtuig stapten, 
opstegen en landden in Kiev, de 
hoofdstad van de Oekraïne.  
Eerst werden we verwend met brood en 
zout, waarna we ons inscheepten voor 
een schitterende tocht over de rivier de 
Dnjepr, die van noord naar zuid stroomt, 
de Zwarte Zee in.  
Henk is een geweldige reisleider!  
Hij nam ons mee in de oude 
geschiedenis, tot en met de tijd waarin 
wij nu leven.  Hij vertelde over 
Katharina, de Tsaren, de Kozakken, 
goden en godinnen. Wat weet hij toch 
ontzettend veel ! 
Wij beleefden hun reis mee, met 
bezoeken aan schitterende steden met 
prachtige kerken, paleizen, links en 
rechts woeste landschappen, 
schitterende zonsondergang en 
belandden uiteindelijk op de Krim. Wij 
gingen met hen mee naar de markt, 
zagen hoe de mensen  leven. En - de 

Zwarte Zee is écht zwart. 



Na deze heerlijke reis ging de cruise terug over deze prachtige rivier. We 
stapten in Kiev weer in het vliegtuig, stegen op en landden op Schiphol, 
helemaal voldaan! 
Janny Thijssen dankte Henk heel hartelijk namens alle Papillons voor 
zijn geweldig boeiende reisverhaal, en verwende hem met een  fles 
heerlijke Wodka. Ook dankte zij Gus en Marije en ook zij werden niet 
vergeten, Gus voor haar hartelijke gastvrijheid en Marije, die haar vader 
assisteerde met de moderne apparatuur en haar moeder met het 
verwennen van de dames. 
Nogmaals namens alle Papillons :  hartelijk dank voor deze heerlijke 
avond, waar  wij op deze manier met jullie mochten meereizen. 
(Wanneer gaan we weer op reis en waarheen ??) 
        
 
Mia Kruit 
 
 
 
 
Verjaardagen 

 
In de voorbije periode zijn de volgende lions 

jarig geweest: 
 

Peter Bob Peerenboom, 3 februari 
Jan Jurriëns, 9 februari 

Bert Lamers, 17 februari 
 

Bij deze (nogmaals) van harte gefeliciteerd! 
 

De komende periode zullen de volgende Lions 
hun verjaardag vieren: 

 
Henk Drost, 24 februari 

Marnix Jansen Venneboer, 1 maart 
Jan Kruit, 12 maart 

 
 
 
 
 
 
 



“Wij vieren 4-4-04” 
Hoe het allemaal begon. 

 
Afgelopen weekend maakte ik een belrondje 
langs de programmacommissie van het 4-4-04 
spektakel, om te informeren of er nog iets in dit 
Bulletin gepubliceerd moest worden. Dat bleek 
niet nodig, alles loopt op rolletjes, de diverse 
commissies zijn druk aan de slag, goed 
geïnformeerd en alle belangrijke zaken staan 
reeds elders in dit Bulletin vermeld. Martin 
vertelde me echter meer over hoe het allemaal is 
begonnen. Waarschijnlijk bij iedereen minder 
bekend en daarom leuk om toch even te 

vermelden: 
Ergens in oktober vorig jaar staken Martin Liefrink, Theo Soontieëns en Bert 
Lamers de koppen bij elkaar. “Het zou toch wel heel mooi zijn als onze 
Lionsclub in 2004 zijn doel en reputatie zou kunnen waarmaken met een 
onvergetelijke fundraising activiteit!” spraken ze tegen elkaar. Martin haalde 
zijn agenda erbij en zei: “Palmzondag 4-4-2004 zou dat een geschikte datum 
zijn?”. “Hé”, zei Theo “Dat zijn allemaal vieren”. “Dat moeten we dan maar 
eens gaan vieren” vulde Bert vervolgens aan. 
Zo is het dus allemaal begonnen. Een mooi voorbeeld van creativiteit: een mix 
van ambitie, samenwerking en toeval, resulterend in een uitzonderlijk initiatief! 
Niet lang daarna werd Ruud Wink ingeschakeld. Ruud produceerde dezelfde 
dag nog een schitterend logo met wel heel toepasselijke vierkante vormen. 
Ook onstonden er in verschillende samenstellingen nog vele ideeën rondom het 
thema 4-4-04 zoals muziek, louter gemaakt door kwartetten, spelletjes met de 
vier als rode draad, vierspannen, te veel om op te noemen. Helaas ook te veel 
om te realiseren. Met beide benen op de grond dus maar weer, wat uiteindelijk 
resulteerde in het aantrekkelijke programma zoals bij ons allen bekend. 
Het loopt dus allemaal zeer voorspoedig, de media zijn geïnformeerd, sponsoren 
zijn benaderd en velen hebben hun bijdrage al toegezegd, kaarten worden 
gedrukt enzovoort, maar we zijn er nog niet! De kaartverkoop moet nog 
beginnen. Familie, vrienden en kennissen moeten worden geïnformeerd, mensen 
moeten worden geënthousiasmeerd. Een taak waar we met z’n allen voor staan, 
want óók fundraising bestaat slechts voor 10% uit inspiratie en 90% uit 
transpiratie. 
 
Tom Jacobs 
 
 
 



Agenda 2003 / 2004 
 

2003 
20 augustus 2003  18.00 uur Barbecue bij Wil & Henk Kets 
3 september 2003 20.00 uur Muziek, niet altijd een genoegen, door Arnoud Brok, 

bedrijfsarts-in-ruste, sportarts en muziekliefhebber en -
kenner  

4 september 2003    promotie voor kerstpakketten voor wereldwinkel bij 
Wink-groep 

17 september 2003  18.00 uur Tap Hap 
27 september 2003    uitstapje naar Keulen met Dorsten 
1 oktober 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 
      Nederlandse Hartstichting 
15 oktober 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 
      Nederlandse Hartstichting  
29 oktober 2003  19.00 uur Dinner for Papillons 
     (voorbereiding Lions 16.00 uur) 
5 november 2003  20.00 uur cursus reanimatie m.m.v. instructeurs van de 

Nederlandse Hartstichting met afsluitend toets 
19 november 2003  18.00 uur Tap Hap 
november / december    2003  hulp aan wereldwinkel met kerstpakketten maken 
3 december 2003  20.00 uur Joost Hagendoorn vertelt over zijn ontwikkelingswerk in 

Zuid Afrika 
17 december 2003  18.00 uur Tap Hap 
31 december 2003    vervalt i.v.m. het nieuwe jaar 
 

2004 
7 januari 2004    vervalt i.v.m. het nieuwe jaar 
10 januari 2004 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met dames.  

Borrel en buffet bij “Het Borghhuis” 
21 januari 2004 18.00 uur Tap Hap 
4 februari 2004 20.00 uur  Peter Bob Peerenboom stelt zich voor  
18 februari 2004 18.00 uur Tap Hap 
3 maart 2004  20.00 uur Jan Kamsma, directeur CZ groep, maar vooral ook 

wijnkenner, laat ons genieten van wat wijn te bieden 
heeft 

17 maart 2004  18.00 uur Tap Hap 
31 maart 2004  18.00 uur Tap Hap met dames 
7 april 2004  20.00 uur Joep Kuijsters, directeur ELA Medical, over wel en wee 

van de pacemaker  
21 april 2004  18.00 uur Tap Hap 
5 mei 2004  20.00 uur nog in te vullen 
19 mei 2004   18.00 uur Tap Hap 
2 juni 2004  20.00 uur Max Daniel, hoofdcommissaris van politie, verhaalt over 

wederwaardigheden in het Spijkerkwartier 
16 juni 2004  18.00 uur Tap Hap 
30 juni 2004  19.00 uur Bestuursoverdracht met Papillons ladies 
 


