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Bestuur 2001/ 2002

President Han Meibergen

QOud President Jan Kruit

1° Vice President Marnix Jansen Venneboer
2° Vice President Henk Drost

Secretaris Henk Breuker
Pennigmeester Martin Liefrink
Secretariaat:

Henk Breuker,

Lebuinusstraat 23, 7009 MV Doetinchem

Telefoon 0314 - 343056, mobiel 06 — 22376774
Fax 0314 — 354697  E-mail: Doetinchem@lions.nl
Website: www.Lions.nl\Dostinchem

Digitaal ledenboek: www.lions\lolas

Bankrekening ABN-AMRQO : 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

Bijeenkomsten

ledere maand:
1° woensdag 20.00 uur Vergadering
3% woensdag 18.00 uur Taphap
5° woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.

Plaats:
Gasterije De Heereboer, Oude Doetinchemseweg 42

Zeddam, telefoon 0314 — 651940, telefax 0314 — 652488.

Bij verhindering aitijd bij de secretaris afmelden: 0314-343056
Bij verhindering taphap altiid tussen 12.00 en 17.00 uur bij Gasterije
De Heereboer afmelden.

Voor 5° woensdag opgave bij Gasterije De Heereboer
Tussen 12.00 en 17.00 uur.




Pres(s)praat

Op dinsdag 28 mei is Herman de Lange overleden. Eén dag ervoor was
hij 77 jaar geworden. Wij wisten allemaal dat hij ernstig, ongeneeslijk
ziek was, maar dat het proces zich zo snel zou voltrekken heeft iedereen
geschokt. Herman was bijna 30 jaar lid van onze club en genoot de
laatste jaren de status van “priviliged member”. Ik heb Herman leren
kennen als een trouw en degelijk lid, dat veelvuldig aanwezig was op
onze bijeenkomsten. Hij toonde zich hulpvaardig en belangstellend voor
anderen. Daarbij was hij altijd opgewekt en zorgde met zijn markante
figuur en typische lach ervoor dat je je altijd prettig voelde in zijn
omgeving.

Ik meen namens alle clubleden te kunnen zeggen, dat wij de
allerplezierigste herinneringen aan Herman zullen bewaren en dat wij Gé
en zijn familie heel veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit grote
verlies.

Zaterdag 1 juni hebben wij afscheid genomen van Herman tijdens een
korte maar veelzeggende plechtigheid: precies zoals Herman het gewild

heeft.

De bijeenkomst van 1 mei stond in het teken van transplantatie: de heer
Kees van der Kuijt, voorlichter van de Stichting “Transplatatie nu”, gaf
een (soms wat te emotionele) uiteenzetting van tranplantatie- en
donorproblemen. ( Zie voor een uitgebreider verslag elders in het
Bulletin.) Het was de eerste keer dat hij dit deed en moest plotseling
invallen voor Marald Jansen die plotseling ziek was geworden.

In de maand juni zijn 2 bijeenkomsten gepland:
- 5 juni houdt Bart Jaap Pull ter Gunne een verhaal over zijn leven.
- 19 juni is er de |aatste taphap die ik als president zal bijwonen.

Op 3 Juli vindt de bestuursoverdracht plaats en hiervoor krijgen jullie
separaat een uitnodiging. Noteer dit wel alvast in jullie agenda’s, want
de avond draagt een heel speciaal karakter en zal plaats hebben
tussen 18.00 en 22.30 uur. Schrik niet, want je zult je beslist niet
vervelen. Uiteraard zijn de lovely lions ladies ook van harte uitgenodigd.
De kosten zullen per couvert € 15,- bedragen, iets meer dan gewoonlijk,
maar daar zal je zeker geen spijt van krijgen !.

Han Meibergen




““ Uyt dronckenscap bloeiende ” ?

Nee, dit is niet de naam van een 15° eeuwse Rederijkerskamer of een
trouvaille van onze nationale sonnettendichter Komrij. Het schoot mij te
binnen toen ik { al wijn drinkend ) tijdens de jaarlijkse uitstap van Herman
vd Broek de oorsprong van de jumelage leerde kennen.

Al weer jaren geleden waren de Isala-lions behulpzaam bij het oprichten
van een Duitse vrouwenclub. Toen de chartering daar was, diende
Herman als volgzaam echtgenoot zijn Mieke te vergezellen. Ter plekke
werd hij daar min of meer gekoppeld aan een kunstverzamelaar omdat
een Kiinstler en een Sammler het vast wel met elkaar zouden kunnen
vinden.

Dat bleek ook al snel het geval te zijn, al werd de “we serve” gedachte al
snel om gezet in “wir servieren”. Tijdens het consumeren van de zesde
(!) fles wijn werd door K&K besloten om als mannenclubs niet bij de
vrouwen achter te blijven en een jumelage in beider clubs voor te stellen.
Het resultaat is bekend.

En zo troffen wij elkaar weer op 25 mei jl. in Zeddam in het fraaie “Wijn-
en Spijshuis”, waarschijnlijk vanwege de naam uitgekozen om de
kernactiviteit van het Doetinchems-Dorstense samenzijn nog maar eens
te benadrukken: het uitstapje ingekiemd tussen lunch en buffet.

Tot onze schande overtrof het aantal Duitse gasten de aanwezigheid van
onze clubleden: onze inbreng bedroeg een schamele 23 personen,
waarvan 13 clubleden. ( Achteraf bleek dat 4 deel van de club om
moverende redenen afwezig was, 4 deel zoals gezegd aanwezig en dat
¥5 deel gewoon niet heeft gereageerd op de uitnodiging voor wat wij toch
al heel lang ons jaarlijkse uitstapje noemen. 13 keer niks laten horen is
niet alleen slordig maar geeft ook blijk van een gebrek aan betrokken-
heid en geeft zeer te denken. Zouden wij volgend fiscal year niet eens de
guts op moeten brengen om een Duitse clubavond te bezoeken om zo
echte invulling aan de jumelage te geven?)

Niettemin was het voor de wel aanwezigen een hijzonder plezierig
toeven. Na welkomstwoorden van de beide presidenten (hoelang zal het
duren voordat een Dorstener president ons in het Nederlands
toespreekt?) en een prima lunch togen wij op weg naar Burgers Zoo.
Daor ons kleine aantal hadden wij wel het geluk met de Duitse bus mee
te kunnen. Cruyff had dus toch gelijk toen hij zei “leder nadeel heb zijn
voordeel”. Hoewel wij in ons land een strikt integratiebeleid nastreven
lukt dat in jumelageverband nog niet erg. Over het algemeen zitten
Duitsers bij Duitsers en ook wij bij elkaar. Gelukkig laat de in de




dierentuin gemaakte groepsfoto zien dat er in dat opzicht wel degelijk
sprake is van integratieflexibiliteit.

Hoewel, na de opname gaan wij toch vooral weer in nationale groepjes
uiteen, al zullen wij elkaar wel hartelijk groeten als onze paden zich
tidens de rondgang kruisen en hen vragen hoe zij het vinden: “sehr
schén™ natuurlijk.

Ocean, bush en desert blijken het meest in trek en zijn natuurlijk ook
zeer de moeite waard. Maar vergeet ook de mensapen niet: kennelijk
voelen wij ons instinctief toch enigszins met hen verbonden zoals Henk
D. suggereerde. Het blijven toch merkwaardige dieren. Maar geldt dat
ook niet voor ons mensen. Omdat er in de bush nauwelijks een dier te
zien is, gaan wij tijdens de drankpauze mensen kijken. Een kopie van de
dierenwereld op menselijk formaat: mooie, kleine, grote en ook veel rare
exemplaren trekken aan ons voorbij.

Keurig op tijd terug in Zeddam drinken wij elkaar toe met een glas kir
Royal in de hand en kan de integratie zich verder ontwikkelen. Ik neem
mij voor daarbij zelf ook actief te zijn en wil weten of het taalverschil een
belemmering is voor de scheiding die ik soms proef. Mij half omdraaiend




die vraag aan een vrouw stellend, blijk ik tegen Netty aan te praten. Tja,
ik integreer nu eenmaal gemakkelijk... Niettemin leer ik even later van de
Duitse Lionsvrienden dat zij (meer dan ik) vinden dat de samensmelting
erg goed verloopt en bovendien wordt mij duidelijk dat zij echt veel
waarde hechten aan onze contacten. En inderdaad, tijdens het buffet zijn
de tafels behoorlijk gemengd. Aan mijn tafel hoor ik een Duitse Lion
ineens zeggen dat zij ons in de oorlog heel wat hebben aangedaan. Dat
ieeft kennelijk nog steeds en dan voel je dat het goed is om deze
jumelage te hebben. Los daarvan neemt de stemming zienderogen toe
al weet ik niet of het ook nu weer de drank is die het samenzijn doet
bloeien. In ieder geval is het bepaald niet verveling die er voor zorgt dat
onze Dorstener vrienden ruim later dan voorzien afscheid van ons
nemen.

Ondanks de kritische noot die over onze deelname gekraakt kan worden
kunnen de wel aanwezigen terug zien op een gezellige dag, die
natuurlijk bovenal mogelijk is gernaakt door de inspanningen van Marnix
en Bart-Jaap. Waarvoor veel dank!

HB.

Kelderfestijn

Het was lang geleden dat wij van Isala het verzoek kregen om mee te
werken aan hun jaarlijkse kelderfestijn. Spontaan, maar misschien vooral
gemakkelijk werd daar toe ja tegen gezegd. Het was immers nog een
eind weg.

Toen de tijd daar was gaven zich gelukkig voldoende mensen op om
actief te serven. Jammer alleen dat op Hemelvaartsdag zelf een aantal
leden gewoon verstek liet gaan. Dat geldt gelukkig niet voor de
opbouwploeg die erg ruim vertegenwoordigd was.

Degenen die hun belofte niet nakwamen (“lk blijf het oneens met Chris
die zei “ach, je weet toch hoe dat werkt ...”) en natuurlijk ook zij die niet
gewoon even kwamen kijken hebben een waar spektakel gemist. In de
loop der jaren is het evenement uitgegroeid tot een grootschalige
gebeurtenis voor het goede doel: het zwembad van Zandewierde.
Werkelijk honderden mensen, misschien ook gelokt door het prachtige
weer, togen naar De Kelder om hun kinderen uren lang van allerlei
soorten vermaak te laten genieten. Talrijke speeltoestellen van niet
kinderachtig formaat, schminken, op een kameel rijden, schilderen, de




jonkheer zelf die verhalen vertelt, line-dancing, tot grote hoogte kratten
stapelen zonder er vanaf te vallen, onze eigen sjoelbak, te veel om op te
noemen.

De Isalavrouwen zijn de hele dag vooral heel erg lang en druk bezig. Zij
hebben het dan ook werkelijk goed voor elkaar. Actief met lotenverkoop,
het bevrouwen van de horeca, duidelijk herkenbaar als Lions door een
gordijnlap als shawl. Dit jaar zelfs voor het eerst een soort fair. Spontaan
gegroeid hoorde ik later (zoals alles in de loop der jaren spontaan
ontstaan is) , en nog niet zo sterk bezet in kwaliteit, maar toch.

Zalf werd ik door Mieke ingeschakeld als logistiek medewerker bij de
hamburgertent. Uren lang boven de baklucht hangen en denkelijk
honderden broodjes snijden (die ze heel slim hadden laten sponsoren,
so0als zo veel meer trouwens) en zorgen voor de aanvoer van gelukkig al
gesneden uien en augurken. Wel van een simpel niveau, maar we!
dienstbaarheid van de bovenste plank dus. Mieke als een viswif de
hamburgers aanprijzend (“Lekker één keer per jaar ordi doen”)
uitmondend in de ultieme, nog beter verkopende (?) en direkt
vastgelegde kreet: Henk’s heerlijke hamburgers ™, Merkwaardig de
voorspetling van Mieke dat aan het eind van de middag de prijs van
Henk's heerlijke hamburgers ™ omlaag gaat de vaste festiinbezoekers
toestromen en, indedaad, massaal komen ze toestromen en vliegen bij
het scheiden van de markt nog vele tientallen hamburgers over de
toonbank.

Al met al veel bewondering voor de Isala-meiden die een groots werk
verrichten. Zeker nu het Kelderfestijn zo groot is geworden is het goed
om in de toekomst echt samen te werken. Het terrein biedt nog genoeg
ruimte voor uitbreiding met nog meer attracties. En zeker aan het eind
van de dag is er behoefte aan veel mankracht. Maar dan moet er wel
een goed plan zijn en nader onderzocht worden waaraan precies
behoefte is en wat de mogelijkheden zijn. Het initiatief ligt aan hun kan
en ik ben er zeker van dat dat er ook werkelijk van gaat komen.

En de opbrengst ? Geen idee, want het kan nog wel tot september duren
voordat die bekend is. En dat kan waarachtig toch wel wat sneller.

HB.




Verslag bijeenkomst 1 mei 2002

In de oude, vertrouwde stokerij waren 24 leden bijeen, waaronder 3
PM's. Na de opening geeft de president het woord aan Kees van der
Kuit, die ons een verhaal voorschotelt gver donortransplantaties (zie
elders in dit bulletin).

Na de pauze is het huishoudelijk deel aan de beurt.

- Helaas moet president Han meedelen dat Herman de L. in het
ziekenhuis is opgenomen en dat het hem op dit moment niet erg
goed gaat. Veel schrik en meeleven.

- Het bestuur was voornemens voor te stellen een brief aan het
kabinet te sturen in verband met de ongelukkige gang van zaken
met de omzetting van het Gouverneursfonds in het Hulpfonds.
Door de nieuwe informatie van Jan K. is dit echter nu niet nodig.

- Besloten wordt dat in de toekomst de secretaris voor tenminste drie
jaar de permanente clubvertegenwoordiger is bij zone-, regio-
vergaderingen en districtsconventies, naast uiteraard de
fungerende president.

- Aan de commissies wordt gevraagd aan het bestuur door te geven
welke activiteiten/acties/evenementen wanneer worden
georganiseerd om te voorkomen dat er een te grote stapeling komt
ineen te korte periode.

- De taphap met dames op 29 mei a.s. gaat niet door in verband met
het jaarlijkse uitstapje enige dagen daarvoor.

- Chris G. draagt zorg voor het schema van werkzaamheden tijldens
het Kelderfestijn op Hemelvaartsdag.

- Er wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanmelding van
het jaarlijkse uitstapje.

- Onder verantwoordelijkheid van de jumelagecommissie vindt op
23/24 november a.s. een optreden plaats van Duitse jongeren uit
Dorsten in Doesburg, in het voorjaar 2003 zal de groep AchterDoek
een optreden in Dorsten verzorgen. Jan K. en Henk D. hebben een
bijeenkomst bezocht van de LC Dorsten.

- In de rondvraag wijst Jan K. erop dat het goed is evaluatieve
opmerkingen te maken richting STNu over het verhaal van deze
avond. En informeert Theo S. ons over de situatie van AchterDoek.

Enigszins aan de late kant, maar toch nog vroeg genoeg om daarna met
een aantal Lions een goed glas aan de toog te nuttigen, sluit de
president de vergadering om 22.30 uur.

HB.




Over orgaantransplantaties

Een geplaagde president beleefde een benauwde dag toen
achtereenvolgens twee voorziene sprekers van de Stichting
Transplantaties Nu om diverse redenen moesten afzeggen. Gelukkig
werd Kees van der Kuit op het laatste moment bereid gevonden om
namens de STNu een verhaal te houden.

In een korte levenschets zet Kees zich neer als een man die door hard
werken en veel (avond)studie er in geslaagd is om zich maatschappelijk
omhoog te werken om uiteindelijk als manager in de levensmiddelen-
branche te eindigen. Helaas kwam daar voortijdig een eind aan door een
slepende nierziekte die leidde tot een niertransplantatie in 1995,
waarvoor zijn eigen dochter een nier aan hem afstond. Welzeker een
man dus die ook uit eigen ervaring over orgaantransplantaties kan
meepraten.

De STNu is opgericht in 1998 na het weinig succesvolle project om
zoveel mogelijk donoren geregistreerd te krijgen. Ondanks het feit dat de
overheid, na de aanvaarding van de Wet Orgaandonatie, in dat jaar 80
miljoen gulden investeerde in voorlichting reageerde maar 37 % van de
in aanmerking komende bevolking op de oproep zich te laten registreren
als donor. Uiteindelijk heeft 20 % van de doelgroep positief op de oproep
gereageerd, hetgeen als resultaat had dat het aantal donoren de facto
terugliep, waardoor de wachtlijst voor transplantatie toenam.

In de STNu zijn tal van verenigingen gebundeld zoals bijvoorbeeld op het
gebied van hart, lever, nier, longen en huid. Helaas is door het gebrek
aan donoren een groter aantal mensen overleden dan nodig zou zijn
geweest. (Hetgeen Toon van Oudheusden deed opmerken dat
motorrijders donorrijders zijn, om maar eens een potentiéle donorbron
aan te geven.)

Het doel van de stichting is om in 3 jaar tijd 1.000.000 donoren te
werven, om familiedonatie te promoten, voorlichting te laten geven door
patiénten en om de bekendheid van STNu te vergroten.

Eigenlijk gaat het vooral over het vergroten van het bewustzijn onder de
bevolking van het nut van donortransplantatie. Door er naar te luisteren,
er over na te denken en er over te praten kan uiteindelijk een bewuste
keus gemaakt worden: zeg ja of zeg nee, maar laat in ieder geval van je
horen.

Interessant is daarbij de discussie over wat het Belgische systeem wordt
genoemd: in principe ben je donor, tenzij je aangeeft het niet te willen




zijn. Over het algemeen werd in de vergadering voor dat systeem een
meerderheid gevonden.

Daarna geeft Kees een overzicht van een aantal gebeurtenissen die als
een rode draad door zijn leven zijn gelopen. Veel onheil in de naaste
familie en natuurlijk zijn eigen ziekte die hem al vanaf 1975 parten
speelde en hem uiteindelijk in de WAO deed belanden. Indringend geeit
hij aan wat het betekent om jarenlang regelmatig te moeten spoelen en
het leed dat hem fysiek trof zodat een normaal functioneren steeds
moeilijker werd. Zoals gezegd kreeg hij na een jarenlange voorbereiding
uiteindelijk een nier van zijn dochter getransplanteerd met het gelukkige
gevolg dat hij thans weer volop in het midden van een toch nog gelukkig
leven kan staan, mede dank zij de toediening van een grote hoeveelheid
dagelijkse medicijnen.

Niet duidelijker had kunnen worden dat het dringend noodzakelijk is om
goed na te denken over het levensbelang van donortransplantatie en de
opzet van STNu om ook patiénten voorlichting te laten geven lijkt daarbij
een goed hulpmiddel te zijn.

Terecht bedankte de president Kees voor zijn indringende presentatie
en liet hem niet vertrekken zonder hem een fles wijn aan te bieden, voor
de zekerheid maar vergezeld van een fles water.

HB.
Verjaardagen
In de voorbije periode zijn de volgende lions jarig geweest:
Rien ter Brugge, 9 mei
Hans Kietselaar, 11 mei
Harm Kloosterboer, 17 mei
Herman van den Broek, 27 mei
Toon Gasseling, 5 juni
Bij deze (nogmaals) van harte gefeliciteerd!

De komende periode hopen de volgende lionsleden hun verfaardag te
vieren;

Henk Breuker, 11 juni
Henk Kets, 29 juni




Agenda 2001 / 2002

2001

22 08 18.00
05 09 20.0C
19 09 18.00
29 09

0310 20.00
17 10 18.00
3110 18.00
07 11 20.00
10 11

2111 18.00
0512 20.00
1912 18.00
2002

02 01

12 01 15.00
16 01 18.00
30 01 18.00
06 02 20.00
20 02 7800
06 03 20.00
2003 18.00
03 04 20.00
17 04 18.00
0105 20.00
0905

1505 18.00
2505

2905 18.00
05 06 20.0C
19 06 18.00

03 07

20.00

Barbecue bij Henk Kets, opening nieuwe seizoen
Willy Bosch, vertelt over hulphonden, met
demonstratie

taphap

Pieterpad-wandeling

Rinus Claus; vertelt over het K.A.N.
taphap

taphap + dames in Borghuis

Theo Soontiéns stelt zich voor ......
Meals on Wheels

taphap

Vervalt ......

taphap

vervalt i.v.m. nieuwjaar

nieuwjaarsbijeenkomst

taphap

faphap + dames

Uiteenzetting over doping: gastheer Brok.

taphap

Martin Liefrink Iaat ons zijn nieuwe bankgebouw zien
+ dames

taphap

Theo Kamps maakt ons wegwijs

taphap

De heer Marald Jansen van stichting “Transplantatie
nu” vertelt over orgaan transplantaties.

LCD Isala assisteren

taphap

Uitstapje met onze jumelageclub uit Dorsten

vervalt (taphap + dames)

Bart-Jaap Pull ter Gunne laai zich kennen

taphap

bestuursoverdracht + dames




