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Pres(s)praat

Teruggekeerd van vakantie stel ik vast, dat het weer in ons landje
eigenlijk cok zo slecht niet is: de temperatuur tijdens de barbecue was

in ieder geval even (hart)verwarmend als de gastvrijheid van Henk en
Wil Kets.

Ik constateer ook dat mijn jaar als president begonnen is met een
evenement waarbij een zeer groot aantal lions en hun partners aanwezig
was, ongeveer tachtig, waaronder ons enig chartermember met zijn
charmante vrouw! Als inkomend president hoop je dan dat die
belangstelling het hele clubjaar door zo groot zal zijn.

Dat kan al blijken tijdens het Sommerfest in Dorsten. Maar ook bij de
deelname (zowel actief als passief: sponsorfinding) op 29 september aan
de Pieterpadloop. Bedenk daarbij dat juist op deze dag alle Lionsclub
actief worden geacht in het kader van 50 jaar Lions in Nederland!

Zoals jullie kunnen zien heeft het bestuur het nodig gevonden het
bulletin in een nieuw jasje te steken: het ontwerp is gemaakt door
Herman van de Broek (hulde Herman!) en is gebaseerd op twee "gaande
lesuwen" uit de renaissance. De bedoeling is het bulletin weer
maandelijks te laten verschijnen. Het bulletin heeft zeker een bindend
element in de club en daar mogen wij best iets voor over hebben.

Op 3 Oktober vindt al weer onze tweede vergadering plaats en als
gastspreker heb ik Rinus Claus gevraagd iets over zijn werk als
K.A.N.-bestuurder te vertellen. Met name de gevolgen voor onze regio
zal velen interesseren. Een goede reden voor een hoge opkomst.

Tot slot nog een tweetal praktische zaken waarvoor ik jullie medewerking
nodig heb:

- nieuwe, recente pasfoto’s voor het "smoelenboek”,

- E-mail-adressen, eveneens voor het "smoeienboek”,

Graag zo snel mogelijk aan mij doorgeven !

Ik hoop van harte dat wij met elkaar in staat zijn om er een goed

Lionsjaar van te maken. Ik heb er in ieder geval zin in en ga er van uit
op jullie steun en medewerking te mogen rekenen.

Han Meibergen




Van de redactie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van het bulletin in het nieuwe
clubjaar. Er zijn een aantal veranderingen aangebracht die hopelijk het
lezen ervan aantrekkelijker maken. Uiteraard is daar de fraaie omslag
die verzorgd is door Herman vd Broek. In korte tijd is hij in staat geweest
om daar iets moois van te maken. Een tweede verandering is dat de
redactie weer teruggaat naar de oude frequentie van verschijnen:
maandelijks. Het is voor de club niet goed dat er een lange tijd zit tussen
de opeenvolgende nummers: te lang wordt er informatie gemist,
waardoor het contact met de club minder kan worden.

Voor dit nummer heeft de redactie wel wat weinig voorbereidingstijd
gehad, gelet op de voorgenomen veranderingen. Toch hebben wij er
alles aangedaan om op de eerste vergadering “uit te kunnen komen”.
Wij zijn daar best een beetje trots op.

Toch is ons bulletin pas echt een clubblad als alle leden regelmatig hun
steentje bijdragen. Dat kan door kopij aan te leveren, maar ook door de
redactie op bepaalde zaken te attenderen.

We serve geldt niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen. Dat geldt
niet alleen voor individuele leden, maar natuurlijk ook voor commissies.
Kortom, laten wij er met elkaar voor zorgen dat het bulletin meer dan ooit
de moeite waard wordt.

De redactie

Ketsgoed

“Vreemd woord; nooit van gehoord.” Klopt ook want het bestaat pas
sinds de jaarlijkse bbq van gisteravond.

Overdag met Gus, Wil en een paar andere Lions de boel ingericht. Veel
sjouwwerk in een helse temperatuur waar ik mij volledig en gelegitimeerd
aan onttrek: sinds vorig jaar hoef ik alleen maar wat bloemetjes in een
paar potten te zetten. Dat is ook wel warm werk maar niet zo
vermoeiend.

Toch weten de meeste Lions niet wat zij missen omdat er veel plezier
gemaakt wordt en er een zeker bbg-groep gevoel ontstaat in de loop der
jaren. Bovendien kan je ook weer eens rustig bijpraten na een aantal
weken Lions-rust.

Snel naar huis, een verkwikkende douche, omkleden en weer snel terug
om er zeker van de zijn dat wij in ieder geval eerder in Braamt zijn dan




onze Duitse gasten. Daardoor even de gelegenheid om het schrille
contrast tussen stad en land te bewonderen. De nog bijna nagelnieuwe
presidentiéle cabrio van Han vertegenwoordigt daarbij het mondaine
stadsleven en staat in schril contrast tot het pasgeboren kalfje in de
achterbak van het bejaarde autootje van Henk. Verwondering bij een
aantal kijkers die terecht opmerken dat dit voor stadse mensen wel heel
erg bijzonder is.

De belangstelling is buitengewoon groot. Bijna 80 lions en partners
genieten van een schitterende avond. Jammer van de bloemstukken die
al beginnen te verleppen, maar die worden toch nauwelijks opgemerkt.
Het kan door de warmte komen maar ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat er meer dan vroeger sprake is van een toenemende
samenspraak tussen Nederlandse en Duitse Lions. En zo hoort het
natuurlijk ook als je besluit tot jumelage over te gaan. Kan nog beter
natuurlijk en op 15 september krijgen wij daar al weer de gelegenheid
toe. Wij zijn het eigenlijk aan onze jumelagestand verplicht om daar goed
vertegenwoordigd te zijn.

Helaas ging het vuur iets te laat aan. (Kennelijk geroutineerde bbg-ers
zeiden een dag later dat dat al om half zes moet worden aangestoken.
lets om te onthouden.) En waarom niet wat meer kolen gebruikt ?
(Volgens Henk K. werd nu 30% van de capaciteit niet gebruikt.) Met als
gevolg dat de salades al bijna verorberd waren voordat het eerste
spiesje gaar was. En wat te denken van slecht 6 liter water voor 80
personen ! En dat met deze temperatuur! (De herinnering daaraan doet
mij spontaan dit relaas onderbreken om 1Yz liter koud bronwater naast
mijn pc te zetten. Helemaal voor mij alleen...) Ook dit jaar weer te veel
vlees. “Er is besteld voor bouwvakkers” volgens JT aangevend dat de
chef-inkoop de verkeerde doelgroep voor ogen moet hebben gehad.
Daartegenover staat natuurlijk welweer dat de kwaliteit beter was dan
vorig jaar.

Goed trouwens dat Reina aanwezig was. Fijn om te zien dat zij zich
letterlijk en figuurlijk zo goed staande lijkt te houden. Ook de komst van
Ineke en Henk is plezierig. Henk vindt al snel een Duits jenevermaatje
die niet schroomt om al snel de volgende bestelling luid door te geven.
Links en rechts zijn allerlei gemoedelijke gesprekken gaande. Ik ontwaar
plots een Doetinchemse vrouwentafel. Gevraagd naar de mogelijk
onderliggende problematiek daarvan leveren niets verhullende blikken
op. Wegwezen dus.

Ongemerkt verstrijkt de tijd en voor dat je het in de gaten hebt wordt er
massaal met opruimen begonnen. Het begint al laat te worden. Maar




zoals de traditie dat wil is er altijd wel een allerlaatste clubje dat de
neiging heeft ein letztes Glass im Steh'n tot repeterende breuk te
verheffen. Al met al dus behoorlijk laat thuis gekomen om daar dan toch
nog maar een afzakkertje te gebruiken. Nee, geen Spa...

Daarmee is de bbg nog niet voorbij. De volgende ochtend met een
lichtelijk aan Spa-gebrek lijdend hoofd weer terug om op te ruimen. Op
JT na Lions aan wie de tand des tijds kennelijk begint te knagen. Niet te
veel tegelijk tillen dus. TvO wil met Han “open” naar Braamt.
Vermoedelijk zijn eerste keer in een cabrio (Youp van 't Hek gezien Han
7). Na een goed uur alles zo’'n beetje weer op orde en goed afgeleverd.
Om af te sluiten met een kop koffie in het Tolhuis. Al met al een
compliment aan vooral Gerard H. en Toon G., die zich bijna
gewoontegetrouw weer fantastisch hebben ingezet om alles voor elkaar
te krijgen.

Hoeve Kets is de meest fantastische plaats die je je maar kunt bedenken
om een geslaagd feestje te houden. Buitengewone gastvrijheid, een
idyllische omgeving, een aangenaam gezelschap om de avond mee door
te brengen, lekker hapje en drankje.

Allemaal ingrediénten die voortaan in de dikke van Dale kunnen worden
samengevat in het nieuwe woord ketsgoed |

HB, 23-08-2001

Met de billen bloot

Naam : Henk Breuker

- Hoe zou je jezelf in vijf woorden beschrijven: (Te) serieus,
nieuwsgierig, spottief, een beelfe ongeduldig en iemand met twee
linkerhanden.

- Wat s je jongste jeugdherinnering: De ereboog die in mijn
geboortestraat was opgericht ter gelegenheid van de inhuldiging van
Juliana. Ik moet toen twee geweest zijn. Vele jaren later gaf ik daar
een beschrijving van die overeenkwam met een foto daarvan.

- Watis je ergste jeugdzonde: Eigenlijk was ik (veel te) braaf. lk
herinner mij alleen ooit een keer een brandje te hebben gesticht met
wat vriendjes in Rijnsburg. Ik kwam dus al vroeg met de politie in
aanraking.

- Wat wilde je vroeger worden: Toen ik heel jong was stratenmaker,
omdat her Gerecht in Leiden zo mooi bestraat was. In de begintijd van




de middelbare school werd het sportleraar en later diplomaat. Was
evenwel in die tijd nog niet weggelegd “voor ons soort mensen’.
Welk boek ligt er naast je bed: Geen enkel. Komt sommigen
misschien vreemd over, maar in bed lees ik niet. Wel lees ik altijd
verschillende boeken naast elkaar. De laatste tijd waren dat “De
zomer van 1823, lopen met van Lennep” van Geert Mak, “De rode
kamer” van Nicky French, “Baudolino” van Umberto Eco, “De dochter”
van Jessica Durlacher en “De herontdekking van het ware zelf” van
ingeborg Bosch.

Wat is je geheime verslaving: Dat laat ik graag zo.

Wat zou je in je leven over willen doen: Door het laatst genoemde
boek heb ik geleerd dat dit een zinloze vraag is.

Wie is voor jou de grootste man in het afgelopen millennium: Toch
maar JFK. Zoals zo velen weet ik nog precies wat ik deed op de
vrifdagavond dat hij vermoord werd (volleyballen) en het bezoek aan
zijn graf op Arlington maakte ook diepe indruk.

En de grootste vrouw: Natuuriijk Gus, Anne-Marie en Marije.
Daarnaast Fanny Blankers-Koen en Tina Turner.

Als je een auto was, van welk merk was je dan: Een oude citroén DS,
Stijtvol, elegant en toch groot.

Wat voor jongetje was je vroeger: Zoals gezegd braaf, oplettend en
ingeklemd in het keurslijf dat kinderen in die tijd nogal eens
aangemeten kregen.

Wat is je grootste wens: Dat voor me te mogen houden.

Wat is je grootste angst: Viroeger waarschijnlijk de angst om dood te
gaan (wat nu eenmaal toch een keer moet). Nu meer de angst om op
een mensonterende manier oud te worden.

Wat ontroert je: De manier waarop onze dochters hun pad in het
leven bewandelen. Mooie natuur zoals sunset in Malibu. Het zien van
echt gelukkige mensen, ontdaan van alle schijn die vaak
meegedragen wordt.

Met welk dier komt je karakter overeen: Een hert, althans dat zou ik
willen zijn. Sierlijk, elegant maar ook kwetsbaar.

Wat is je grootste onhebbelijkheid: Soms te veel te snel willen. Dat
veranderen valt niet mee, maar ik doe mijn best.

Op welke vraag hoop je ooit nog eens antwoord te krijgen: Wat is de
oorzaak van het menselijk handelen en hoe dat te veranderen. Op
wat minder abstract niveau: de oplossing van het aloude raadsel van
Arnold van der Goot. Dat zit mij al bijna 15 jaar dwars en hij weigert
de oplossing te geven.

Wat is je favoriete restaurant: Heb ik niet echt, maar het meest
regelmatig bezoeken wij de voorkamer van de Heereboer.




- Favoriete avondje uit: Het traditionele musicalbezoek met dochter
Anne-Marie. Een al jarenlang bestaande traditie. 's Middags iets
cultureels doen (vorig jaar de chinese jjssculpturen in Madurodam),
daarna gezellig een hapje efen en daarna naar het theater. De
kaarten voor een bezoek aan Aida in oktober heb ik al in huis.

- Favoriete vakantiebestemming: Wat aantal keren betreft Frankrijk,
maar het verbliff tijdens de Indian Summer was ook buitengewoon.
Net zoals ons bezoek aan Peking. Het is gewoon leuk om nieuwe
landen en plaatsen te ontdekken.

- Wat vind je het leukste tv-programma: /k was verslaafd aan
“Onderweg naar morgen”. Is nu wat minder. Kijk ook graag naar
“Twee voor twaalf’. Verder veel nieuws en actualiteiten. Plus sport
natuurlik.

- Wat het slechtste: De bakken pulp die dagelijks over ons heen komt.
Voorbeelden ziin Big Brother, Door het lint e.d. Geeft natuurlijk wel
meer tiid om gewoon te lezen.

- Beschrijf een moment dat je trots was op jezelf: Niet zo zeer trots als
wel gelukkig toen wij met de kinderen ons 25 en 30-jarig huwelijk
vierden met een reis naar Rome resp. Beiijng. Fantastisch om dat
mee fe maken met degenen die je zo na aan het hart liggen.

- Volgende gast in deze rubriek: Dat moet de redactie maar bepalen,
maar hans Bruyn lijkt mij wel wat. (Heeft trouwens iemand ooit
bijgehouden wie er al aan de beurt zijn geweest ?)

Verslag van de bijeenkomst op 6 juni 2001

De president apent om 20.05 uur de vergadering in aanwezigheid van 20
andere leden, waaronder 3 privileged members. Welhaast op de valreep
van zijn presidentieel jaar dient hij de vergadering de trieste mededeling
over te brengen dat ons clublid Frits Schmidt een dag eerder plotseling is
overleden. De president schets in korte bewoordingen de persoon Frits,
waarna de vergadering in ogenblikken van stilte Frits herdenkt. Namens
de club zullen condoleances worden overgebracht aan Reina. Veel Lions
zullen waarschijnlijk de crematieplechtigheid bijwonen.

Daarna introduceert de president Paula Grondman, vertegenwocrdigster
van de Stichting Vredesdorp International. Deze Stichting is sinds 2000
de zelfstandige tak van het Duitse Friedensdorf dat in Oberhausen is
gevestigd. Al sinds 30 jaar ondersteunt men daar jeugdige slachtoffers
uit ootlogs- en crisesgebieden in een veelheid van landen. Men doet dat
door, indien mogelijk in de thuislanden zelf, hulp te bieden bijvoorbeeld
op medisch terrein. Omdat evenwel daar vaak onvoldoende faciliteiten




zijn of andere sociale problemen, komen een aantal keren per jaar
kinderen tussen 0 en 12 jaar naar het Friedensdorf om vandaar uit een
adequate behandeling te krijgen.

In Nederland is men sinds 1998 bezig om op eenzelfde wijze actief te
zijn. Sinds kort dus als een zelfstandige Stichting. Een probleem in deze
beginfase is dat er vooral hard gewerkt moet worden aan het verkrijgen
van naamsbekendheid. Zo wordt inmiddels hard gewerkt aan het
samenstellen van een brochure, het geven van voorlichting en het
opzetten van een eigen website.

Inmiddels is men al wel zo ver dat een 12 tal ziekenhuizen in Nederland
(waaronder het Doetinchemse Slingeland ziekenhuis) medewerking
verlenen door het gratis uitvoeren van operaties. Gelet op de enorme
noden is uitbreiding van dit aantal gewenst.

Slachtoffers komen o.a. uit Angola, Georgié en Afghanistan. Veel
slachtoffers missen (delen van) ledematen, maar ook ernstige
huidinfecties als gevolg van verbrandingen komen regelmatig voor. Na
behandeling in Nederland gaan de kinderen terug naar Oberhausen voor
verdere revalidatie alvorens weer naar het thuisland terug te gaan.

Het was al eerder bekend dat de president erg onder de indruk is van het
werk in het Friedensdorf, waar hij enige tijd geleden geweest is in het
kader van de jumelage met de Lionsclub in Dorsten. Hij neemt dan ook
min of meer de regie van het verhaal van Paula over. {Helaas kon de
eigenlijke hoofdfiguur van de Stichting wegens heugelijke
omstandigheden niet aanwezig zijn en lijkt Paula nog iets te kort in dienst
te zijn om van alle ins en outs op de hoogte te zijn.)

De Stichting werkt veel met vrijwilligers. Vooral tolken spelen een
belangrijke rol. Uiteraard is een goede communicatie zeker voor de
jonge slachtoffers van groot belang. Daarnaast dienen zij goed te
worden opgevangen in gastgezinnen. Hoewel men zijn uiterste best doet
ligt hier toch een precair probleem als gevolg van de vele nationaliteiten.
Bovendien is een verblijf in een vreemd land dat wel tot een jaar kan
uitiopen op zo'n jonge leetftijd geen sinecure.

Bart-Jaap vraagt zich af hoe het met de slachtoffers in de toekomst gaat.
Immers, zij zullen allemaal nog vele jaren groeien en na verloop van tijd
zijn de protheses niet meer bruikbaar. Uiteraard hoopt men dat te
gelegener tijd de faciliteiten in het thuisland zo zullen zijn toegenomen
dat dat ter plekke kan worden opgelost. Maar van enige garantie lijkt nog
geen sprake te zijn. Overigens gaat Bart-Jaap graag in op de uitnodiging
van de president om samen een bezoek te brengen aan het
Friedensdorf.




Helaas was het niet gelukt om de apparatuur aangesloten te krijgen die
het mogelijk zou moeten maken dat wij een videofilm over het
Friedensdorf konden bekijken. Het zou het verhaal ongetwijfeld niet
alleen aanschouwelijker, maar ook indrukwekkender hebben gemaakt.
Vreemd toch dat wij niet in staat zijn gebleken om in deze tijd van ICT
een simpel videootje te laten draaien.

Afsluitend bedankt Jan de spreekster en overhandigt haar een cheque
ter grootte van 1500 Euro uit het jumelage fonds.

Na de pauze wordt Toon Gasseling toegezongen wegens het verhogen
van zijn jeugdige leeftijd, hetgeen hij vergezeld doet gaan van een door
ieder gewaardeerd rondje. De waardering gold voor hetzelfde feit ook
Herman de Lange. Voor hem wordt niet gezongen, niet vanwege zijn al
enigszins gevorderde leeftijd, maar omdat de zang-eer hem bij een
vorige gelegenheid al ten deel is gevallen. Overigens geven de rondjes
wel aanleiding tot vragen over het zgn Hendrik Drenth-fonds. Hoewel
veel nieuwe Lions daarvan nog nooit gehoord hebben, weten de oudere
geen antwoord op de vraag of dit fonds nog wel bestaat. Dat zal te zijner
tijd door de penningmeester worden uitgezocht.

De president kan meedelen dat de houthakactie bij Henk Kets fl 800,-
heeft opgebracht.

Naar aanleiding van een indirecte boodschap ontstaat een gesprek hoe
om te gaan met de vrouwen van overleden Lions. Al snel wordt dat
uitgebreid tot de vraag hoe om te gaan met het wel en vooral wee van de
clubleden zelf. Er worden diverse suggesties gedaan, waaronder het
houden van zgn decemberbezoeken of het (wederom) instellen van de
functie van social officer. Het bestuur zal daar het volgend fiscal year
over nadenken.

De president deelt mee dat onze penningmeester heeft bedankt voor het
lidmaatschap van onze club. In een gesprek met de secretaris heeft hij
zijn motieven daarvoor uitgelegd. Zakelijke- en persoonlijke
omstandigheden hebben hem daartoe gebracht. Hoe teleurstellend ook
dient de vergadering dit te accepteren. Er zal hem een brief worden
gestuurd waarin ¢.a. wordt aangeven dat wanneer de tijden ten goede
zijn gekeerd hij hopelijk de weg naar onze club weer weet te vinden.
Overigens zal Gerrit de zaken nog waarnemen tot een opvolger is
gevonden. (Dat zal overigens een beperkie periode zijn want nog
dezelfde avond heeft een voortvarende inkomend president Martin
Liefrink bereid gevonden die taak op zich te nemen.)




Op 29 september zullen enkele Lions een deel lopen van het
Pieterpadtraject. Het is de bedoeling dat zij gesponsord worden door
andere Lions, die op hun beurt ook weer proberen zoveel mogelijk
andere sponsoren te vinden. Het gaat daarbij niet zozeer om een
grootschalige activiteit, maar met enige goede wil moet het toch mogelijk
zijn een redelijk bedrag voor de actie Fight for Sight bij elkaar te lopen.

Het bulletin ziet er dit keer stukken beter uit. Alle berichten zijn
gemakkelijk leesbaar. Een goede vooruitgang dus en wellicht een
aansporing om de verschijningsfrequentie te verhogen. Door de te grote
tussenpozen van verschijnen is het niet goed mogelijk om tijdig
informatie te verstrekken.

De BBQ zal na enige discussie gehouden worden op woensdag 22
augustus, wederom op het landgoed van de familie Kets.

Omdat niemand gebruik maakt van de rondvraag is de vergadering
redelijk vroeg afgelopen. Dat heeft dan in ieder geval het voordeel dat er
reden genoeg is om nog enige tijd rond de tap te verkeren, waarbij je
dan direkt merkt dat je dan heel andere gesprekken krijgt. Dat zou vaker
moeten gebeuren, hetgeen ongetwijfeld prettige gevolgen zal hebben
voor een (nog betere) sfeer in de club.

HB

Verjaardagen

Sinds de bestuursoverdracht zijn de volgende lions jarig geweest:
Henk Kets, 29 juni
Gerard Roelofsen, 5 juli
Henk Heezen, 22 juli
Harry Mathijssen, 4 augustus
Jan Loggers, 19 augusitus
Wim Fromme, 27 augustus en
Hans de Vries, 1 september
Bij deze van harte gefeliciteerd!

In de komende periode hopen de volgende lionsleden hun verjaardag te
vieren:

Jan van lersel, 9 september

Arnold van der Goot, 15 september en

Jan Thijssen, 16 september




